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zikçi olarak işe başladığımda orada yakından tanıdığım iki kişi vardı, biri Hacettepe'de pskiyatri ihtisası yapmakta olan ablam, diğeri İstanbul'da arkadaş çevresinden yakından tanıdığım (ailesi ve kardeşleri İstanbul'da yaşadığı için sık sık İstanbul'a gelen) DTCF Rus Filolojisi öğrencisi Ataol Behramoğlu idi. 


İ Kii 1964'te Ankara'da Elektrik İşleri Etüt İdaresinde (EİEİ) jeofi- 


Kasım 1964: MÜSTAKBEL BAŞBAKAN LANSE EDİLİYOR 

Kasım 196te İkinci İnönü koalisyonu işbaşındaydı hükümetin diğer iki partisi Maliye Bakanı Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi ile (adı galiba Cumhuriyetçi Millet Partisi olan) Bölükbaşı'ndan ayrılmış partiydi. 


SÜLEYMAN DEMİREL'İN PARAŞÜTLE YÜKSELİŞİ 

Paraşüt aşağı inmek içindir, ama bizim memlekette mevki-makam ya da göreve getirilmek bakımından paraşüt kelimesi pek diyalektiktir, tepeye paraşütle konarsanız, paraşütle inmiş değil, çıkmış olursunuz. 

1964 Kasım ayında ileride Türkiye'nin tarihinde ve maküs talihinde 
yer alacak önemli bir olay olmuştu. 

O yıl ölen Adalet Partisi Genel Başkanı Em. Org. Ragıp Gümüşpa- la'nın yerine Saadettin Bilgiç'in seçileceği beklenirken hiç kimsenin tanımadığı biri basın tarafından bir ay içinde lanse edilmiş, göklere çıkarılmış ve olağanüstü genel kurulda büyük bir farkla genel başkanlığa seçilmişti. 
Saadettin Bilgiç büyük burjuvazinin başbakanı olabilecek niteliklere sahip değildi, dahası Anadolu burjuvazisinin adayıydı, bu nedenle parti başkan- 


lığının tek favorisi için bir ayda kamuoyunda yaratılan hava nedeniyle aday olduğu koltuğu Demirel'e kaptırmıştı, kendisine de teşkilata bakan genel başkan yardımcılığı düşmüştü. 

Demirel'in lanse edilmesinde onun Johnsom'la çekilmiş fotoğrafı bile kullanılmıştı. O zaman basında solun iki sözcüsünden biri olan Çetin Altan bile medeni başkan diyerek Süleyman Demirel'e övgüler düzmüş, onun Johnson'la çektirdiği fotoğrafı başkanlık için pozitif bir gerekçe olarak görmüştü. 

Demirel DP İktidarı zamanında DSİ Genel Müdürlüğü yapmış ve kendi kendisine sonradan yakıştırdığı “Barajlar Kralı” unvanını AP genel başkanlığı adaylığında kullanmıştı. Bir buçuk yıl önce, 1963 Nisan'ında Celal Bayar'ın affedilmesine karşı öğrenci ağırlıklı protesto hareketleri sırasında kalabalık Kızılay'da Ulus Sinemasının yanındaki AP genel merkezinin önüne geldiğinde, o sırada genel idare kurulu üyesi olan Süleyman Demirel portmantodan şapkasını alıp sıvışmıştır. Sonraki ilk AP Genel Kongresinde de genel idare kuruluna aday olmamıştır. (Demirel'le birlikte anılan tekerlemelerden biri olan “şapkayı alıp gitmek” sözü bu olaydan mülhemdir.) 


1965 ŞUBAT SUAT HAYRİ ÜRGüÜPLÜ KABİNESİ 

Demirel'in parti başına getirilmesi ve kamuoyunda bu kadar tasvip bulması, doğrusu istenirse daha sonraki yıllarda adam bulup lanse etmekte güçlükler çeken (Turgut Özal misali) ABD ve yerli büyük burjuvazinin en başarılı operasyonuydu. Bu rüzgârla operasyon tamamlandı, 
1965 Ocak ayında başbakan İsmet İnönü ABD gezisindeyken verilen bir 
güvensizlik önergesiyle düşürüldü. Sonra şubatta AP ağırlıklı yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu. AP Genel Başkanı Demirel milletvekili olmadığı için anayasa gereği başbakan olamıyordu, bu nedenle hükümet emekli diplomatlardan Senatör Suat Hayri Ürgüplü başkanlığında oluşturuldu, Demirel başbakan yardımcısı oldu. Altı ay sonraki ekim seçimlerinde ise AP meclisteki 450 iskemleden 240'ını alarak iktidara geldi. (Anı olarak not edeyim: Suat Hayri Ürgüplü'nün hükümet programını okuduğu oturum radyodan naklen verilirken Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun evindeydim, İstanbul'dan yakın arkadaşım Murat Belge Ankara'ya babasını ve büyük 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dayısını görmeye gelmişti. Yakup Kadri Bey, Murat Belge'nin annesinin dayısıydı, halası (Burhan Belge'nin kız kardeşi) Leman Hanım ise Yakup Kadri Bey'le evliydi. İstanbul İngiliz Filolojisi öğrencisi olan Murat Belge Ankara'ya her gelişinde halasının /büyük dayısının evinde kalırdı. Burhan Bey de Kayseri Cezaevinden çıktıktan sonra kız kardeşi Leman Hanım'la Yakup Kadri Beyin evine yerleşmişti. Burhan Bey'in o zamanki eşi Alman Mairon Hanım da aynı evde ikamet ediyordu. Dolayısıyla Murat Belge'nin Ankara'da kaldığı haftalarda, Kavaklıdere'den Çankaya'ya çıkan Dr. Reşit Galip Caddesi üzerindeki geniş apartman dairesinde Yakup Kadri ve Burhan Asaf beyleri epeyce tanıma imkânım olmuştu.) 


TAKUNYALI KARDEŞLER TURGUT VE KORKUT ÖZAL 

Benim işe girdiğim EİE İdaresi akarsularda debi ölçümü yapılması için 1937'de Atatürk tarafından kurdurulmuş, zamanla baraj inşası için yer belirleyen zemin etütleri yapan bir kamu kuruluşuna dönüşmüş. Fakat daha sonra DP devrinde Devlet Su İşlerinin baraj etüt ve projelerinde gelişmesi üzerine gene baraj etüt ve projeleri yapan ama DSİ'den sonra gelen bir kuruluş olarak çalışmaktaydı. Kuruluşun Genel Direktörü İbrahim Deriner adlı (mason olduğu söylenen) uygar, açık fikirli (muhtemelen ateist) biriydi. (Adı şimdilerde Rize İkizdere'de yapılmakta olan baraja verildi. 
Etütlerine 1960'lı yıllarda onun zamanında başlanmıştı.) 

EİE İdaresinin genel direktör yardımcıları sonradan hayli ünlenecek iki kardeşti. Teknik işlere bakan ve birinci yardımcı sıfatını taşıyan Elektrik Mühendisi Turgut Özal, idari işlere bakan genel direktör yardımcısı ise kardeşi İnşaat Mühendisi Korkut Özal'dı. 

Takunyalı Kardeşler lafı bu kişilere atfen söylenmiştir. Daire Gazi M. Kemal Bulvarı üzerinde, Demirtepe'deydi. Demirtepe, Kızılay'dan Bahçelievler istikametine giden caddenin ilk durağıdır, daha sonra Maltepe gelir. Korkut ve Turgut Özal eğer dairedeyseler cuma namazını Maltepe Camii'nde kılarlardı. Onlara yaranmak için bazı yağcılar da birlikte giderler, camide aynı safta durup kendilerini onlara göstermek isterlerdi. Cumaya gidenlerin sayısı biraz çoğalınca, en üst kattaki tuvaletlerde tadilat yapıldı ve abdest alacak hale getirildi. Korkut ve Turgut Özal Cuma namazına git- 


meden önce 6. kata çıkarlar ayaklarına takunyaları giyerek abdest alırlar ve takunyalarla koridorda şakur şukur, takır tukur yürüye yürüye gidip ayaklarını kurular, tekrar pabuçlarını giyerlerdi. Benim çalıştığım jeofizik bölümü 
5. katta olduğu için o takunya seslerini tepesinde duyanlardanım. 

Bizim dairenin merkez binasında 6. kat kütüphane ve arşiv katıydı. 
Çok değerli meslek kitaplarının yanı sıra, eski çalışmaların raporları ve aynı zamanda MTA'dan, DSİ'den, vb. alınmış jeolojik raporlar veya mühendislik etütleri, projeleri orada tutulurdu. Daha sonra o kütüphanenin yarısın- dan çoğu bölündü, yere halı serilerek mescit yapıldı, abdest alma yerleri genişletildi. Böylece beş vakit namaz kılanlar, öğlen ve ikindi namazlarını orada eda eder oldular. 

Buna rağmen, dairede bu iki kardeşten dolayı dinci bir hava yoktu, ama kartla yollanan veya tarikattan tavsiyeyle gelen teknik elemanların Korkut Özal tarafından işe kolaylıkla alındığını söylemem gerekir. 

Bununla birlikte dairede mason ya da CHP'li oldukları söylenen mühendisler, kol direktörleri bulunduğu gibi fanatik İsmet Paşacı servis şefleri de vardı. 

Dahası da, idari işlere bağlı personel servisinin başındaki yönetici (galiba adı Nermin Hanım'dı) TİP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Avukat Minnetullah Haydaroğlu'nun eşiydi. Gene, makine koluna bağlı sondaj makineleri servisinde CHP'liler çoğunluktaydı. Dairenin çok sayıdaki kampındaki otoların ve diğer taşıtların bağlı bulunduğu ve merkezdeki yüzü aşkın şoförün başındaki kişi, militan bir TİP'liydi. Fikir vermek için söyleyeyim, 21 Mayıs 1963'te Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğinde sıkıyönetim komutanı Cemal Tural M. Ali Aybar ve 52 arkadaşını Ankara dışına sürmüş ve kişileri il adı tasrih ederek o illerde mecburi iskâna tabi tutmuştu. Bunlardan ikisini tanıyorum, (Aybar'ın ikametgâhı zaten İstanbul'daydı, TİP Genel Merkezi de o sırada İstanbul'da Babıâli Yokuşu'nda vilayetin yanındaydı) Ataol Behramoğlu Çorum'da iskâna tabi tutulmuştu. Sürgüne gönderilenlerden bir başkasını EİE İdaresinde tanıdım, dairenin merkez garajında ve tamir atölyesinde yönetici durumda bulunan Eskişehirli bir işçiydi. Bu kişi TİP'teki bölünmelerde Aybar'ın yanında kaldı. 
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Bu son örneği anmamın nedeni EİE İdaresinin tipik bir devlet dairesi olmamasıdır, belki de o sırada teknik hizmetler veren bu tür kuruluşlarda siyasi iktidar belirgin şekilde kadrolaşma yapmıyordu, ehliyet ve liyakat ön planda tutuluyordu. (Nitekim, CHP devrinde üç AP'li o kurumda en üst göreve atanmışlardı.) Ama onlara rağmen dairede fazla gerici yoktu, daha sonraki yıllarda durum değişmiş olabilir. Şu kadarını da ekleyeyim, daha zaman yakndan tanıdığım ve ne o zaman, ne başbakan olduktan sonra asla sevmediğim Turgut Özal için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki o, kadro seçerken, atama yaparken kişilerin siyasi görüşüne bakmaz, o işi yapıp yapamayacağını ön planda tutardı. Nitekim, saydıklarım dışında, mühendisler ve jeologlar arasında CHP'liler bariz çoğunluktaydı, militan TİP'liler de vardı, kimse siyasi kimliğini gizlemezdi. Keza, jeofizik bölümünün başındaki arkadaşım (Cahit Çoruh) fanatik bir İsmet Paşacıydı, ama çok parlak bir elemandı, Turgut Özal onun İngiltere'ye iki yıllığına lisansüstü yapmak için gönderilmesinde, gitmeden önce bir yıl dil kursu görmesinde rol oynamıştır. O İngiltere'ye giderken yerine bir üst amirimiz etüt kolu direktörünün önerisiyle beni atayan kararnamenin altında gene Turgut Özal'ın imzası vardı. Benim iflah olmaz bir TİP'li olduğumu bildiği halde 1966 yazında bu atamayı yaparken o dairede mühendislik jeofiziği- nin yerleşmesi için yaptığım çalışmaları, literatür çevirilerini ve akşam geç vakitlere kadar çalıştığımı bildiği için böyle yapmıştır. 

Gençlerden farklı olarak orta yaşlı mühendisler ve topoğraflar DSİ'den veya ortak projelerden Demirel'i tanırlardı, ondan anılar, anekdotlar anlatırlardı, kendileri DP zamanından kalma baraj teknik elemanları olarak AP'liydiler. 


TiP VE ÇALIŞANLAR PARTİSİ 

O aylarda TİP henüz flaş çıkışını yapmamıştı, bu çıkış 1965 Ekim Genel Seçimlerinden yaklaşık altı ay önce başladı. Ve o seçimlerde TİP Milli Bakiye denilen seçim sistemi sayesinde 15 milletvekili kazandı, bunlardan biri (1960 Kasımında Cunta Konseyi Milli Birlik Komitesinden tardedilerek dış görevlere gönderilen ve 14'ler diye anılan darbecilerden Muzaffer Karan seçilmesinden hemen sonra istifa ederek CHP'ye katıldı 


ve TİP'in iskemle sayısı 14'e düştü, ama 1966 Haziran'ındaki Senato Üçte Bir Yenileme Seçimlerinde gene Milli Bakiye sayesinde Kocaeli'nden Ziraat Mühendisi Fatma Hikmet İşmen senatör seçildi, TİP'in parlamentodaki üye sayısı tekrar 15'e çıktı. (Daha önceki yıllarda Senatör Niyazi Ağırnaslı vardı. MP'den seçilmiş sonra TİP'e geçmişti.) 

TİP 1963'te Aybar, Boran ve Aren'in katılmasından sonra aydınların gözünde itibar kazanmaya başlamıştı. Özellikle TİP'in tarihinde Beyaz Saray Toplantısı diye anılan ve Beyazıt Beyaz Saray İş Hanındaki düğün salonunda aydınlarla yapılan toplantı, aydınlarla partinin kucaklaşması açısından tarihsel bir olaydı. 

Fakat TİP asıl çıkışını 1963 Kasım'ında düzenlenen yerel ve ara seçimlerde radyo konuşmalarıyla yaptı. Aybar, Aren, Boran, Yaşar Kemal ve Orhan Arsal gibi isimlerin ve bir-iki sendikacının yaptıkları heyecanlı radyo konuşmaları dikkatleri çekmişti. Ama bu ilginin sandığa yansıması için aradan iki yıl geçmesi gerekecekti. 

TİP meclise girdikten sonra tüm çalışmaların odağı TBMM'ye yöneldi. TİP'in parlamentoya girip grup kurması, sağladığı bütün avantajların yanı sıra merkez çalışmalarının orada yoğunlaşması nedeniyle teşkilatla ilgilenmemek, genel başkanın ve önde gelen diğer bir-iki yöneticinin yaptığı meclis konuşmalarının basına ve devlet radyosuna yansımasıyla yetinmek gibi kimi olumsuz sonuçları da oldu. 

Partinin parlamentoya girmeden önceki bir yılının Ankara'sında en canlı ilçe örgütü aydın ve öğrenci ilçesi olan Çankaya İlçesi'ydi. 

Kızılay'dan yüzümüzü Bakanlıklar yönüne çevirip Atatürk Bulvar'ndan yürüdüğümüzde soldaki Amerikan Haberler Merkezi binasının hemen yanında kapısı arka cephede olan eski Ankara yapısı tarzındaki bir apartmanın en üst katındaki Çankaya İlçe Örgütü ile Merkez İlçe Örgütü canlı, hareketli bir yerdi. İl başkanı o sırada sanırım Halit Çelenk ya da Şekibe Çelenk'ti. Çankaya İlçe Örgütü Başkanı Yalçın Cerit'ti. (Yalçın Cerit Ankara'da TİP'in ilk yıllarında (il binası Karanfil Sokaktayken) önde gelen ilk kurucular arasındadır.) 

TİP genel merkezinin İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmesi de sanırım parti parlamentoya girdikten sonra olmuş ve orada Mithatpaşa 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Caddesi'ndeki apartman dairesi satın alınmıştır. (Parti Temmuz 1971'de kapatılınca bu binanın hazineye devredilmesinin militanlar arasında önemli bir hayal kırıklığına yol açtığını anımsıyorum.) 

Çankaya ilçe yönetimindeki diğer aktif kişi Türksen Abla diye sevdigimiz —go'lı yıllarda Yeşiller Partisinde İstanbul il başkanlığı yapan— Türksen (Başer) Kafaoğlu idi. 


SOSYALİST KÜLTÜR DERNEĞİ 

Fakat Ankara'daki aydınların asıl haftalık eylemi gene Kızılay civarındaki Sosyalist Kültür Derneğindeki Cumartesi Toplantıları (söyleşileri) idi. Konuşmacılardan M. Ali Aybar, Behice Boran, Sadun Aren, Aslan Başer Kafaoğlu, Mümtaz Soysal, İlhami Soysal aklımda kalan isimler. 
Salon ve koridorlar tıklım tıklım dolardı. O sırada henüz Marksist kitaplar basılmadığı için o söyleşiler aynı zamanda sosyalizmin kulaktan dolma öğrenildiği dersler mahiyeti taşıyorlardı. 


ÇALIŞANLAR PARTİSİ 

TİP Parlamentoya girdikten sonra Sosyalist Kültür Derneği ve Cumartesi Toplantıları önemini yitirdi. Bunun nedenlerinden biri hareket büyüyünce Ankara sosyalizminin Cumartesi Toplantılarının boyutlarını çok aşmasıydı. 
Ama daha da önemli etken, Sosyalist Kültür Derneği YÖN Dergisi'nin TİP'e karşı ortaya attığı Çalışanlar Partisi önerisinde kaldıraç görevi yapmak isteyince TİP'lilerin ondan uzaklaşmalarıydı. Çalışanlar Partisi Yön'ün ve Doğan Avcıoğlu'nun anlayışına uygun olarak sol-kemalist bir cunta partisi öngörüsüydü. Bu nedenle, biz TİPliler olarak bu tekliften çok rahatsız oluyorduk. 


AREN'İN SİYASAL BİLGİLER'DEKİ İKTİSAT DERSLERİ 

Genç militanların müdavimi oldukları diğer olay Sadun Aren'in Siyasal Bilgiler Fakültesindeki İktisada Giriş dersleriydi. Sadun Bey henüz milletvekili seçilmediği için orada hocaydı, genellikle Marksist iktisadı anlatırdı. 

Hepimiz onu dinlemeye giderdik, amfi tıklım tıklım dolardı. Bu vesileyle aklımda kalmış bir olayı nakletmek isterim. 

Aren'in derslerinde sağcı öğrenciler de vardı doğal olarak. (O sıralarda MHP ve MSP gibi partiler zuhur etmediği için bütün gericiler Komünizmle Mücadele Derneklerinde ve siyasi parti olarak Nakşisi, Nurcusu, Türkçüsüyle AP'de ve AP gençlik kollarında toplanmışlardı. Hatırlanacağı gibi, Alpaslan Türkeş CKMP'yi 1965 yazında ele geçirerek genel başkan seçildi ve aynı yıl o partiden milletvekili oldu (ama 1965 Ekim'inde grup kurabilecek sayıda milletvekili çıkaramadı, sanırım sekiz iskemle kazandı, partinin adı daha sonraki yıllarda MHP oldu), Milli Nizam Partisi ise 1969'da Necmettin Erbakan Odalar Birliği başkanlığından mahkeme kararıyla ve polis zoruyla atıldıktan sonra kuruldu.) 

Bir gün fakültenin tanınmış sağcı öğrencilerinden biri söz alıp Aren'e (her zamanki) provokasyon sorusunu sordu: “Hocam, siz TİP olarak iktidara ihtilalle mi, yoksa demokratik yoldan mı geleceksiniz?” dedi. Birden amfide bir sessizlik oldu, sinek uçsa sesi duyulurdu. Hepimiz soluğumuzu tutmuş, cevabı bekliyorduk. Hatırlanacağı gibi, TİP'in Aybar'da ifadesini bulan resmi söylemi “biz seçimle iktidara geleceğiz, vermezlerse direnme hakkımızı kullanacağız” şeklindeydi. Aybar olsaydı yine aynı şeyi söyleyecekti, biz de Aren'den benzer bir yanıt beklerken “demokratik yoldan mı, yoksa ihtilal yoluyla mı iktidara geleceksiniz?” sorusunu Aren aynen şöyle yanıtladı: “En demokratik yol ihtilal değil mi?” Birden amfide alkış koptu. 
Sonra Sadun Bey izah etti “Bu kavramları niçin karşı karşıya koyuyorsunuz? Düşünün ki, kitleler artık sizin tarafınızdan yönetilmek istemiyoruz diyerek ayaklanıyorlar ve değişiklik için ölüm dahil her şeyi göze alıyorlar, bundan daha demokratik bir yol olabilir mi?” dedi. (O sırada bu kavramın Lenin'e ait olduğunu bilmiyorduk. Yanıtı Sadun Bey'in zekâsına yorduk. 
Meğer, Lenin devrimci durumun nesnel koşullarını sayarken “yönetici sınıfların yönetememesi, yönetilenlerin artık onlar tarafından yönetilmek istememesi ve halk yığınlarının ölüm dahil her şeyi göze almaları” diye sıralamış. Buna rağmen, Aren'in (1965 yılının ilk aylarındaki) bu yanıtı bir TİP yöneticisi olarak kaçamak olmayan ve gerçekten cesur bir tutumdu. 

Mülkiyede bir diğer sevilen hoca ise Anayasa doçenti Mümtaz Soysal'dı. Öğrencileri onu çok severlerdi. O da öğrencilerle sohbetlerinde kendisinin Marksist (hatta Marksist-Leninist) olduğunu söylermiş. Diğer değerli hoca daha sonra Kapital'i çevirecek olan ve TİP GYK üyesi iktisat doçenti Mehmet Selik'ti. Deniz Baykal isimli anayasa asistanı da TİP sempatizanı sanılırmış, öğrenciler ona sık sık “hocam partiye ne zaman girecekseniz?” diye sorarmış, o da “askerden sonra” dermiş. Askerden dönünce Baykal gidip partiye kaydını yaptırdı, ama Cumhuriyet Halk Partisine yaptırdı. (İsmet İnönü TİP'in önünü kesmek için “ortanın solu” sloganını atmıştı. 1966 Ekim kurultayında Bülent Ecevit o akımın önde gelen ismi olarak genel sekreterliğe seçildi. Baykal da askerden dönünce gidip onun en yakınları ve akıl hocaları arasına girdi.) 


SOSYALİST GENÇLİK 

Tabi ki, TİP'in militan gücünü öğrenci gençlik oluşturuyordu. O sırada Nizamettin Üstündağ'ın başkan olduğu gençlik kolları henüz feshedilmemişti. 

Sanırım 1965 içinde feshedildi ve çok geçmeden yerini Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKE) aldı. Fikir Kulübü 1950'li yıllarda Menderes taraftarları tarafından Mülkiyede ve galiba Ankara Hukuk Fakültesinde kurulmuş, sonra da kadük olmuş. TİP mensubu Mülkiyeli gençler bu kulüpleri sosyalist öğrenci dernekleri olarak canlandırıyorlar. Sonra da TİP'in güçlenmesine paralel olarak başka fakültelerde ve üniversitelerde de birimler kurarak federasyon haline getiriyorlar. İlk genel başkanı da Sadun Aren'e ve Kenan Somer'e yakınlığıyla bilinen Hüseyin Ergün'dü. Sonradan öğrendik ki, Hüseyin Ergün'ün bir grubu varmış, 8-9 kişilik bu çekirdek gruptaki isimler aklımda kaldığı kadarıyla bugün SBF'de profesör olan —ve hâlâ da sağlam bir Marksist olarak kalan— Cem Eroğul, Ergün'ün en yakın arkadaşı İsmet Özel, Asuman Erdost vb. (Bu bilgiyi bana henüz sosyalist olduğu yıllarda İsmet Özel aktarmıştı. Gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum, ama bu arkadaşlar aralarında görev bölümü da yapmışlar, devrim olduktan sonra devrimi yapan komünist partisinin genel sekreteri olarak Hüseyin Ergün başbakan olacak, bilgisi ve olgunluğuyla Cem Eroğul cumhurbaşkanı, İsmet Özel ise dışişleri bakanı olacakmış. İsmet bana bunları “ne çocuktuk” tarzında ve bir hayli de Hüseyin Ergün'ü eleştirerek anlatmıştı.) 

Hüseyin Ergün 1966 Ekim döneminde askere giderken FKF başkanlığından ayrıldı, arada kimin başkanlık yaptığını şu anda anımsamıyorum, ama sonra kongrede Hukuk Fakültesi Asistanı Doğu Perinçek başkan 


II 


seçildi (1967 sonu veya 1968 başı) fakat o MDD'ci olunca (daha doğrusu gizli MDD'ci olduğu ortaya çıkınca) birkaç ay sonra başkanlıktan atıldı, yerine yönetim organından TİPli Kürt gençlerden (galiba Muşluydu) Ankara Hukuk Fakülteli Zülküf Şahin başkan oldu. 1968 sonunda İstanbul'da yapılan olağanüstü kongrede Siyasaldan Yusuf Küpeli başkan seçildi, çok kısa zaman sonra o yönetimdeki arkadaşlardan —Çağatay Anadol hariç— hepsi MDD'ci oldular ve federasyonun adını Devrimci Gençlik Federasyonu diye değiştirdiler.' Yusuf'tan sonra —Belli'ye yakınlığıyla bilinen— Ziraat Fakültesinden Tam Demokrat Attila Sarp genel başkan oldu (1969). 1970'te ise Mahir Çayan'a yakın ODTÜ mimarlıktan Ertuğrul Kürkçü başkan seçildi. 
(Attila ve Tebessüm Sarp'ın babası eski bir komünist emekçiymiş. Oğluna Tam Demokrat adını da o vermiş. Ben kendisini tanıyamadım.) 


SOSYAL ADALET VE ANT 

TİP'in yayın organı Sosyal Adalet idi. Yönetmenliğini TİP adına Remzi İnanç yapıyordu. Remzi İnanç dün de bugün de bütün Ankaralı sosyalistlerin, aydınların sevgilisidir. Kendisi o sıralarda Toplum Yayınevini kurmuştu. Toplum Yayınevinin o sıralarda yayınladığı Erdoğan Başar'ın (Berktay) Sosyalizm Sözlüğü ve hâkim Ali Faik Cihan'ın Sosyalist Türkiye kitabı çok ün yapmıştı, başka kitapları arasında İgnazio Silone'nin Fontamara'sı, August Bebel'in Kadın ve Sosyalizm'i gibi kitaplar vardı. Toplum Yayınevi Ulus'taki ünlü Rüzgârlı Sokak'ta bir iş hanındaydı, ben Erdoğan Berktay'la sık sık Remzi İnanç'ın bürosunda karşılaştım. Çok kırgındı. Özellikle medeni haklarının elinden alınmış olması, avukatlık yapamaması onu çok kırmıştı. 
Adeta ülkeye küskün bir hali vardı. Daha sonra Muzaffer Erdost bir üst katta Sol Yayınlarını kurdu. Mihri Belli sık sık Sol Yayınlarına gelirdi, özellikle tercüme yaptığı sırada her gün gelirdi on parmak daktilo yazan Tebessüm Sarp'a çeviri yazdırırdı, Remzi İnanç'ın bürosuna da sıkça uğrardı, birbirlerine takılırlardı. TİP'lilerle MDD'cilerin birbirlerinin can düşmanı olduğu sıralarda bile Erdostların, Mihri Belli'nin Remzi İnanç'la araları çok iyiydi. 


Iı İstanbul, Aksaray'daki FKF kongresinde Yusuf Küpeli birleştirici bir liste çıkarmak için sosyalist devrimci saflardan iki TİP üyesi olan Çağatay Anadol ve Süleyman Coşkun'u aday göstermişti. Bu iki kişi bir süre sonra yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettiler. Yani Yusuf'un listesine sosyalist devrimciler olarak giren iki kişi yine sosyalist devrimciler olarak yönetim kurulundan istifa etmişti (Ça-Batay Anadol'un notu.) 
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Ben Remzi İnanç'la kısa zamanda çok yakın dost oldum, Diyarbakırlıydı, Diyarbakır'da aktif edebiyat yaşamı varmış, lisede veya Öğretmenler Lokalinde şiir, hikâye matineleri, edebiyat okumaları düzenlenirdi. Ben orta okul öğrencisiyken Remzi İnanç'ın kardeşi sınıf arkadaşımmış, o da lise son- da kültür edebiyat kolu başkanıymış, bir grup liseli genç edebiyat bakımdan çok aktifmişler, önce duvar gazetesi çıkarıyorlarmış, sonra ayda bir basılan, eski usul elle dizilmiş hurufatla hazırlanan edebiyat dergisi çıkarmışlar. 

Lisede başlayan dergicilik tecrübesi yayınevi sahipliğine ve Sosyal Adalet dergisinin yönetmenliğine yaramıştı. Fakat İstanbul'da Doğan Özgüden'ın çıkardığı haftalık ANT Dergisi, Sosyal Adaleti gözümüzde önemsizleştirmişti. 

Doğan Özgüden TİP genel yönetim kurulu üyesiyken 1964/teki İzmir Kongresinde Fethi Naci ile tasfiye edilmişti. O sıradaki tartışma 53. 
Madde idi. Aybar'ın ısrarıyla tüzüğe her organda üyelerin yarısının işçi olması zorunluluğu konmuş, Özgüden ve Fethi Naci bu maddenin zorlama olduğunu komünist partilerde böyle bir uygulama bulunmadığını söylemişti. 

Fakat daha sonra Doğan Özgüden'in partiyle arası düzeldi ve ANT fetret devrine kadar TİP çizgisinde yayın yaptı. 

Remzi İnanç bir süre sonra Sosyal Adaletin yönetimini Abdullah Nefes'e bıraktı. Abdullah'ın o zamanki kayınpederi galiba Terziler Tevkifatından yatmış bir eski komünistti. Birkaç kez evine gittim. TİP'ten pek ümitli değildi, TİP'ten çok Vietnam'la ilgilenirdi, dünyadaki tüm sol gelişmeleri mümkün mertebe izler ve bize şöyle derdi, “Türkiye'den bi halt olmaz, bütün dünya komünist olacak, Türkiye'yi tel örgüyle çevirecekler, açık hava müzesi olarak “bakın insanlar eskiden böyle yaşarlarmış, kocaman lüks apartmanın yanında gecekondu olurmuş” diye turistleri getirip gösterecekler” tarzında konuşurdu. Adını anımsayamadığım kardeşi havacı subaymış, binbaşılıktan ayrılmış. 


GENÇLERİN ÇIKARDIĞI DÖNÜŞÜM DERGİSİ 

TİP'li gençler 1965 Nisanında Dönüşüm adlı bir dergi çıkardılar. 
Derginin önde gelen ismi SBF öğrencisi Şahin Alpay'dı. Onu İstanbul'daki bir arkadaş çevresinden tanırdım, Edremitli veya Ayvalıklı, zeytinleri olan bir 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ailenin oğluydu. Robert Kolej mezunuydu. Şahin 1968'den itibaren Aydınlık yazarlarından oldu, Erdoğan Güçbilmez'le (sonraki yıllarda Halil Berktay'la da) birlikte Doğu Perinçek'in A kadrosunda yer aldı, sonra 19'7o Ocak ayında Beyaz Aydınlık /Kırmızı Aydınlık ayrışmasında Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) grubunun önde gelen üç-dört isminden biriydi. 12 Mart dönemini İsveç'te geçirdi ve o dönemden başlayarak sosyal demokratlığı seçti. Bugün sosyal demokratlığını gene koruyarak İslamcı bir gazetede yazıyor. 

Dönüşüm dergisindeki ikinci isim Ataol Behramoğlu idi. İsmet Özel de derginin dağıtımında rol alanlardandı. Dönüşüm uzun erimli olmadı, önemli olan yanı derginin içinde ne yazdığı değil, çıkışıyla birlikte Ankara sosyalist gençliğine getirdiği eylemlilikti. Gençler Kızılay Dört Yol ağzının akşam 17.00-19.00 kalabalığında dergiyi satıyorlardı. O zamana kadar denenmemiş bu yöntemin başlattığı diğer bir ilk, o sosyalist gençlerin dergiyi satarken başlıkları sloganlar gibi okuyarak propaganda yapmalarıydı. 
Birkaç kez sağcılar slogan okuyarak gazete satan gençlere saldırınca, TİP'liler o satışlara daha hazırlıklı gitmeye başladılar. 


BENİM ÇEVREM 

Benim çevrem başlangıçta Ataol Behramoğlu'nun çevresi olan gençlerdi. Ataol bir bekâr evini iki arkadaşıyla paylaşıyordu, yaşı bizden hayli büyük olan ve DTCF Felsefe Bölümünde okuyan, edebiyat yazıları ve şiir eleştirileri yazan Diyarbakırlı Veysel Öngören (Vasıf Öngören'in ağabeyi) ve Ahmet Say ile (bugünkü Fazıl Say'ın babası) Küçük Esat'ta bir apartman dairesinde kalıyorlardı. 

Ataol'un yakın çevresindeki kimseler sonradan ilk eşi olacak olan Necmiye Alpay, Abdullah Nefes, SBF Öğrenci Birliği Başkanı Murat Koğacıoğlu, Ahmet Yürür, İsmet Özel, Özkan Mert gibi gençlerdi. 

O günler sosyalizmin romantik ve en güzel zamanlarıydı. Solda kavga yoktu, dövüş yoktu, düşmanlık yoktu. Çalışanlar Partisi'ne çok kızsak bile çevremizde onu savunanlar yoktu. O güzel günlerin mutlu çiftlerin cicim ayları gibi çok kısa süreceğini nereden bilecektik. 

Evlerde toplanıp Ruhi Su veya Alevi türküleri söylerdik. O sırada henüz kasetler çıkmamıştı, bende eski model büyük bir ses bandına kaydedilmiş Ruhi Su türküleri vardı. (Ruhi Su'yu 1960'lı yılların başında —sanırım 1962'de— Mina Urgan ve Cevat Çapan vesilesiyle tanımış, Çapan'ın Bebek'teki evinin büyük salonunda dinlemiştim ve o parçaları banda kayde- den bir arkadaşımdan kopyalamıştım. Sonraki yıllarda Ruhi Su'nun tek tek küçük 45'lik plakları çıktı ama bendeki bir saat on beş dakikalık bant aşağı yukarı tam repertuarı idi. (Sonradan semahlar, Zeybekler, Seferberlik Türkülerini repertuvarına ekledi.)) Daha daha, Aşık Mahzuni, Nesimi Çimen parçalarını, Ali İzzet'in Mühür Gözlüm'ünü, Kırşehirli Çekiç Ali'nin, Muharrem Ertaş'ın, Hacı Taşan'ın otantik bozlaklarını severdik. Hukuk öğrencisi Rahmi Saltuk arada bir bağlama çalardı. İsmet Özel'in yanık ve türküye çok yatkın güzel bir sesi vardı. Daha sonra Sinan Cemgil'le evlenecek olan Şirin Yazıcıoğlu'nun sesi de çok güzeldi. 


MEYHANELER: BUHARA, TAVUKÇU, KALEM 

Sık sık uğradığımız meyhane Sakarya Caddesi'ndeki Buhara Meyhanesiydi. Gündüzleri normal bir lokantaydı, ama geceleri küçücük bir meyhane olurdu. 

Ankara'ya uğrayan Edip Cansever, Can Yücel, Egemen Berköz gibi TİP üyesi şairleri de oraya getirirdik. Meyhanenin diğer bir müdavimi de Doğu Perinçek'ti. (Can Yücel o sıralarda Marmaris'te yaşıyordu. Bir yolunu bulmuş kendisini Marmaris'e turizm müdürü olarak tayin ettirmişti, eşi Güler ve çocukları da orada yaşıyorlardı. TİP GYK üyesi olduğu için GYK toplantılarına gelirdi ayrıca her şubatta babasını anmak için düzenlenen toplantıya ve nisanlarda Köy Enstitülerinin kuruluş yıldönümü toplantılarına konuşmacı olarak çağrılırdı.) 

Sakarya Caddesi'nden Piknik Restorana (onun arkasındaki Tuna Caddesi'ne) doğru giden sokak üzerindeki Tavukçu Meyhanesi de solcuların uğradığı diğer bir meyhaneydi. Hâlâ da öyledir. 

Keza Kızılay'a yakın (Yüksel Caddesi'ndeki) Mülkiyeliler Birliği özellikle yazın elverişli açık hava meyhanesi ve ehven fiyatlarıyla bir başka uğrak yeriydi. 1969-71 arasında Devrim gazetesi çıkarken, Doğan Avcıoğlu'nun yakınlarından Hasan Cemal ve Hukuk Fakültesi asistanı Uğur Mumcu da Mülkiyeliler Birliğinin lokanta ve meyhanesinin değişmez 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müdavimleri arasındaydılar. Hele, 1970'lerin başlarında tam fetret devri yaşanırken, yaz akşamları Mülkiyeliler Birliğinin avlusu soldaki bölünmeleri de az çok yansıtırdı. Bakardık, bir masada Doğu Perinçek ve PDA ekibi, diğer masada Uğur Mumcu, Hasan Cemal ve Devrim gazetesi ekibi, bir üçüncüsünde Hüseyin Ergün ve Emek dergisinin Hüseyin'e yakın gençleri, diğer bir masada Uğur Cankocak ve Aybarcılar, bir başka masada Yalçın Cerit ve şu ya da bu klikten olmadıkları için “Partililer” dediğimiz gruptan kimseler, diğer bir masada Ankara'da Devrimci Doğu Kültür Ocakları'ndan (DDKO) gençler oturmuşlar, ilh. 

Gazeteci Mehmet Kemal 1967'de Kızılay'a yakın (ve Ziya Gökalp Caddesi'ne açılan) sokaklardan Bayındır Sokak'ta Kalem isimli bir meyhane açtı, Patriyot Hayati'yi yanına yardımcı (restoran müdürü) olarak aldı, genişçe bir yerdi ve 12 Mart darbesi gelinceye kadar orası solcuların meyhanesi oldu. Solda fetret devri başlayınca bütün dedikodular oraya taşındı. Örneğin, TİP tepesindeki bölünmede uzun dört günlük ve hararetli GYK toplantıları yapılırken ne konuşulduğunu akşam tarafeynin ağzından hiddetle ve şiddetle dinlerdik. Mehmet Kemal'in meyhaneye Kalem adını koymasının nedeni kendisinin bir ahdiydi. Ankara'da bulvar gazetesi türünden (öğleden sonraları çıkan) harcıalem bir gazetede çalışıyordu. İşine son verildi. Meğer kendisi “ben hayatımı kalemimle kazanacağım” diye ahdetmişmiş. Gazeteden aldığı kıdem tazminatıyla Kalem'i açtıydı. 


İLk Cippi BÖLÜNME: TİP/MDD 

Tip'in 1965 Ekim seçimlerinde büyük bir başarı kazanması aynı zamanda bölünmenin de başlangıcı oldu. Bence, “tren kaçıyor, bu oportünistler aldılar başlarını gidiyorlar” telaşı başladı. 


Mirri DEMOKRATİK DEVRİM 

Türk Solu dergisi Mihri Belli çizgisinde yayına başladı. Milli Demokratik Devrim şiarını attığı için MDD'ciler diye adlandırıldılar. Ama gerek Türk Solu'nda, gerekse Aydınlık Sosyalist Dergi'de MDD'ci olmayanların da örneğin Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın yazıları yer alıyordu. 
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MDD, 27 Mayısvari, ama sol-Kemalist bir devrimi savunuyordu, Milli Demokratik Devrim'den kasıt öyle bir sol askeri girişimdi, milli demokratik devrimde işçi sınıfının öncülüğü pazarlık konusu değildir diye ısrarla ve döne asker-sivil aydın zümre söylemini yerleştirmeye çalışıyor, sol-kemalistler diye terim icad ederek askerler hakkında sempati yayıyor, mitinglerde Milli Ordu sloganı atıyor, herkesi “Ordu-Gençlik El Ele Milli Cephede” veya “Ordu-Millet El Ele Milli Cephede” diye bağırtıyordu, proletaryanın öz örgütü (partisi) ancak ondan sonra kurulacaktı (Milli Demokratik Devrimin harabeleri üzerinde bir güneş gibi doğacaktı.) Kitle eylemlerinde iki taraf arasındaki slogan atışmasında MDD'ciler Bağımsız Türkiye, TİPliler “Sosyalist Türkiye” diye bağırırlardı. Ben Sosyalist Türkiye diye bağıranlardandım. 

MDD'ciliğin bir başka olumsuz yanı bir çeşit sosyalizm yasakçılığı- nın yanı sıra, politikaları üç beş basit slogana (Mihri Belli'nin kelimesiyle “şiara”) indirgemesiydi. Türkiye yarı-sömürge, yarı-feodal bir ülkedir, önümüzdeki devrimci aşama Millici Cephe'nin yapacağı Milli Demokratik Devrimle Tam Bağımsız Gerçekten Demokratik Türkiye'yi kurmaktır” bu eksen üzerinde beş-altı cümleden ibaret ve herkesin ezbere muttasıl tekrarladığı klişe, militanlara yetiyordu. 

TİP içindeki ilk MDD'ciler 1966 başlarındaki Malatya Kongresinden sonra partiden atıldılar. Aydınlık Sosyalist Dergi'nin yöneticisi Vahap Erdoğdu bunlardan biriydi. 

Fakat MDD'de Mihri Belli çizgisindeki eski komünistlerin (başta Reşat Fuat Baraner'in) adları geçmekle birlikte gerçekte onların politika belirlemedeki etkileri çok azdı, MDD'nin politikasını belirleyen en etkili isim Mihri Belli'ydi, diğerleri dergiden atılıncaya kadar Doğu Perinçek ekibi, ayrıca Vahap ve Seyhan Say (Erdoğdu)ydu. 

MDD, TİP sosyalist devrimi savunuyor diye ona oportünist diye saldırıyordu. Dili keskin, üslubu çok agresifti. Sosyalizm kelimesi askerleri ürkütür diye onu yasaklıyordu. Sosyalist devrim demek en büyük günahtı. 
Türk Solu dergisinde Kadri Kaplan, Suphi Karaman gibi 27 Mayısçı MBK üyeleri (tabii senatörler) yazı yazıyorlardı. Bunların bazılarının istihbaratçı olduklarını sonradan kendileri de kabul ettiler. (Esasen 27 Mayıs MİT'ten 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bağımsız bir darbe değildi ve MBK üyelerinin büyük çoğunluğu subay olarak ABD'de çeşitli askerlik ve istihbarat eğitimlerine katılmış subaylardı.) 

MDD hareketinde en çok kalem koşturanlar, AP Gençlik Kolların- dan gelme Doğu Perinçek (AP Genel Başkan Vekillerinden Sadık Perinçek'in oğlu), SBF asistanı Erdoğan Güçbilmez (iki eski DP milletvekilinden birinin oğlu, diğerinin damadı olan ve YTP gençlik kolları yöneticiliğinden belki de başkanlığından gelme) ve gene SBF'de asistan Şahin Alpay'dı. 
Daha sonra ABD'den üniversiteden gelerek SBF'ye asistan giren Halil Berktay da bu ekibe katıldı. 

TİP yöneticileri MDD'ye bir ihanet hareketi olarak baktılar. 1951 
tevkifatında cezaevindeki bölünme onları ilgilendirmiyordu. MDD'nin saldırgan üslubu tahrik edici bir nitelik taşıdığı gibi, TİP yöneticilerinin Mihri Belli ve çevresine düşmanca tutum takınması parti tabanında çok daha sert yankılanıyordu. 

MDD kendi öngördüğü pratiğe (asker-sivil aydın zümrenin yapacağı bir darbeye) uygun tahliller yapıyordu. Ona bakılırsa, Türkiye'de kapitalizm gelişmemişti, burjuvazi bir avuç işbirlikçi kompradordan ibaretti. Ve Türkiye yarı-feodal bir ülkeydi. Türkiye kapitalisttir vurgusuna tahammül gösteremiyordu. Türkiye'yi bir çeşit yarı sömürge Afrika ülkesi veya feodal Asya ülkesi gibi gösteriyordu. Sosyalizme değil, anti-emperyalizme vurgu yapıyordu. 

MDD'nin harekete verdiği en büyük zarar meseleyi SINIF MÜCA-DELESİ meselesinden çıkarmasıdır, emperyalizmi bir iç olgu (ancak ve ancak emekçi sınıf mücadelesiyle yenilebilecek bir güç) olarak görmemesidir. İşçi sınıfına asla önem vermemesi, bütün eylemini öğrenci hareketine dayandırması, onu da bir sol darbenin koşullarını yaratacak biçimde kullanması ve nihayet sosyalizmde parti meselesine asla ve asla önem vermemesi, TİP'te yönetime gelmeyi asla düşünmeyip onu yıkıp, parçalayıp ortadan kaldırmaya çalışması olmuştur. 

Bir olayı örnek vereyim. 1969'da Emek dergisi çevresinde bir grup arkadaş İşçi Birliği adında bir dernek kurmuştuk. Matbaa işçisi Metin Gür başkan, ben sekreterdim. Yönetimde ayrıca torna işçisi Osman Sakalsız, SBF öğrencisi Nihat Akseymen (sonradan Londra da İşçinin Sesi grubunu kurdu) vardı, işçi çalışmaları yapıyor, Maden İş Ankara Şubesinde ders 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veriyor, TİP'li Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın Yenigün gazetesine politik makale ve öğretici Marksist yazılar yazıyor, ayda bir çıkardığımız İşçi Birliği gazetesini işçileriyle çatışmayacağımız bazı fabrikaların önlerinde, Kurtuluş civarında ve Samanpazarı'nda sabah ve aksamları kurulan amele pazarlarında satıyorduk, Maden İş Ankara Şubesi de bu gazeteyi üyelerine dağıtıyordu, gene aylık Köylü Birliği gazetesini çevre ilçelerdeki pazarlara gelmiş köylülere satıyorduk. Diğer bir amacımız da pasif gördüğümüz Emek hareketine eylemlilik getirmekti. 

Çalışmalarımız sürerken Kurtuluş'ta ekim ayında Pahalılığa ve Zamlara Karşı Miting düzenledik. MDD'ciler (daha ziyade Perinçek'in adamları, aklımda kaldığı kadarıyla Mülkiyeden Gün Zileli, Cengiz Çandar dahil) mitingi bastılar, yaptığımız 5-6 metrelik sembolik karton kazığı parçaladılar, kürsüyü almaya çalıştılar, alamayınca da yıktılar, pahalılığa karşı miting yapmanın oportünizm olduğunu, hedef saptırmak, dikkatleri iç sınıfsal hedeflere çekerek anti-emperyalist mücadeleyi baltalamak olduğunu söylediler. Kavga nedeniyle, polis mitingi dağıttı. Bu onların a) saldırgan ve provokatif niteliğini, b) sosyalizm ve sınıf mücadelesi karşıtı ideolojisini yansıtıyordu. (Not edeyim: Bu provokasyon en çok Emek hareketinin lideri Hüseyin Ergün'e yaradı, çünkü çalışmalarımızdan hoşlanmıyordu, mitinge gelmediği halde olaydan sonra Emek dergisinde yapılan yaklaşık 100 kişilik toplantıda ad vermeden bana saldırdı, küçük burjuva sabırsızlarının ayrı baş çektiklerini ve bunların hareketten kusulacaklarını söyledi. Herkes benden yanıt beklediği için konuştum, Emek hareketindeki ataleti kınadım ve aydın hareketi olmaktan çıkıp sınıfa mal olmak için sınıfa gitmek gerektiğini, bizim mütevazı çabalarımızın da bu olduğunu, kimsenin hareketin yed-i emini gibi davranamayacağını, hareketten kimin kusulacağını pratiğin göstereceğini söyledim. (O olaydan sonra Emek'ten tamamen koptuk, çalışmalarımız için ayrı bir yer tuttuk.) Ergün Emek lideri olarak bir yıl sonra (Kasım 70'teki IV. Kongrede) parti yönetimine geldi, yeni Genel Başkan Boran'a “canın isterse” diye dayatma yapacak kadar güçlendi, ama ele geçirdiği parti artık siyasi bir mevta haline gelmişti. MDD'ye kayan bütün dinamik unsurlara ilaveten Aybarcılar, sendikacılar ve onlara bağlı sendikalı TİPli işçiler, Kürtler ve tüm bu bölünmelerden sıdkı sıyrılıp 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kenara çekilenler gidince geriye olsa olsa birkaç yüz militan kalmış, TİP miadını doldurmuştu (nitekim II. TİP bir hüsran oldu). H. Ergün 12 Mart mahkemelerinde “iyi hal”den indirim alınca tecrit oldu, zaten Emek grubu dağılmıştı, LI. TİP'e girmedi, bir ara TKP'nin Politika gazetesine makaleler yazdı, ticaret (madencilik) yaptı, 1990'larda Yeni Demokrasi Hareketinin (YDH) fikir babası (hatta kurucu babası) ve itici gücü oldu. Bunlar normal kabul edilebilirdi, ama Boyner ayrıldıktan sonra partinin genel başkanlığını üstlendi, Hasan Celal Güzel, Yusuf Bozkurt Özal gibi kişilerin sağcı karga partileriyle güç birliği yaptı ve onlardan birine —galiba B. Özal'ın partisine— katıldı. Pepsi Cola ve Coca Cola'ya karbon dioksit gazı satan bir işletme kurdu ve hep liberallik yaptı, 2002 seçimlerinde Karayalçın ve SHP ile çalıştı. Yanlış anlaşılmasın, onunla aram iyidir, zaman zaman görüşürüz, ama Hüseyin Ergün'ün kurduğu İnternet sitesi 2003 Martında ABD'yi ve Irak işgalini destekleyince bu kadar da olmaz diyen vicdanım çok muazzep olmuştur. Şu anda akciğer kanserinden tedavi gördüğü için (sigara ve içki hiç içmez) söylemek belki doğru değil ama, hareketten kimin kusulduğunu pratik göstermiştir. Biz hâlâ buradayız. 

Gene MDD çizgisine göre Türkiye'deki demokrasi iki partinin (AP ve CHP) tahterevalli oynadığı “Filipin tipi demokrasi” idi. Parlamenter düzen kesinlikle reddedilmeliydi. Yani MDD ne demokratik mücadeleye önem verdi, ne insan haklarına, ne de hatta 141 ve 142. maddelerin kaldırılmasına. 
(Onu MDD'i yapacak asker-sivil aydın zümre kaldıracaktı.) Sendikal mücadele ise hiç mi hiç umurunda olmadı. Yani SINIF MÜCADELESİ onlara uzaktı. 

Her türlü legal sosyalist partiyi rededden ve gençlere parlamento, legal parti, genel seçimlerde oy kullanma düşmanlığını aşılayan Mihri Belli'nin 1974'teki aftan sonra yurda döndüğünde ilk işi 1975'te bir legal parti (Türkiye Emekçi Partisi'ni) kurmak oldu. 

Türk Solu çevresinin ve bizzat Mihri Belli'nin diğer bir olumsuzluğu dayanılmaz şekilde milliyetçilik yapmaları oldu. Bütün söylemleri milli, millici şeklinde sürdü gitti. Anti-emperyalistliği komünist sınıf özüyle değil, basit bir küçük burjuva milliyetçiliği ile sahiplendi. Gençlerin bilinçlerindeki her türlü milliyetçiliği okşadı, yüzeye çıkardı. Zerre kadar enternasyonalizm yapmadı. Proletarya enternasyonalizmini anlatmadı, 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benimsetmeye hiç uğraşmadı. Enternasyonalizmin maddi temelinin dünya çapında üretimin sosyal karakterinin uluslararasılaşması (enternasyonalize olması) olduğunu göstermedi, yani Avustralya'daki işçinin çalışmasıyla İngiltere'deki, Güney Afrika'daki, Almanya'daki, Türkiye'deki işçinin çalışması arasında organik bir bağ bulunduğunu, üretimin uluslararası nitelik taşımasından ötürü (bu işçilerden biri çalışmadan diğerleri madenden, ham maddeden veya makineden yoksun kalacakları ve onlar da çalışamayacakları için) dünya çapındaki üretimin organik birlikteliği olduğunu göstermedi. Enternasyonalizmi “yurtseverliğin çoğu seni enternasyonalizme götürür” vb. gibi totolojik şekilde sundu. (Jaures'e ait bu sözde tahrifat vardı Jaures tekerlemesinde “nasyonalizm” kelimesini kullandığı halde, çeviren onu “milliyetçilik” diye değil, “yurtseverlik” diye çevirmişti. Oysa yurtseverliğin o dildeki karşılığı “patriyotizm”dir.) 

Hepsinde ve taraftarlarında öylesine bir Milli Demokratik Devrim histerisi vardı ki, sosyalizm kelimesine gerçekten antipati duyuyorlardı. Bu koşullanma SOL Yayınları'nın yayınladığı kitaplara da yansıyordu. Örnegin, Lenin'in İki Taktik (Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği) isimli kitabını İngilizceden çeviren Şahin Alpay Lenin'in sosyalist devrime (öngördüğü devrim aşamasında sosyalizm öğelerine) ait kısımları MDD'nin görüşlerine uymuyor diye hıfzetmişti. Bunda tabi ki Muzaffer Erdost'un dahli yoktu. Şahin Alpay'ın Lenin yapıtında yaptığı bu tahrifatı TİPliler ortaya çıkardılar. 

Şahin Alpay'a ait bir başka olaya daha yakın bir arkadaşım şahit olmuştu. 1970 başındaki bölünmede Türk Solu dergisi PDA kanadında kalmıştı ve bürosu İstanbul'da Klod Farer Caddesindeydi. Bir gün dergi bürosunda yapılacak bir toplantı öncesinde İbrahim Kaypakkaya “toplantıya bir başkan seçelim de başlayalım” der. Şahin Alpay hemen müdahale ederek “Olmaz, başkan seçemeyiz, başkanımız Mao Zedung'dur. Biz toplantıyı yönetmek için ancak başkan yardımcısı seçebiliriz” der. (Bu olayı bana o toplantıda bulunan Gültin Kaçmaz şaşkınlık içinde anlatmıştı.) 

Mihri Belli'nin yanında Baraner'den başka Şevki Akşit, Nuran Bozer, Sevinç ve Vecdi Özgüner, İlhan ve Alpaslan Berktay, Rasih Nuri İleri, Şaban (ve galiba Naci) Ormanlar kardeşler, gençlerin Asım Ağabey 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dedikleri ve pek sevdikleri soyadını şimdi anımsayamadığım (ama Kartal'da oturduğunu bildiğim) bir başka eski komünist, Nişantaşı'nda emlak komisyonculuğu yapan Halil Oyman, Ankara Kızılay'da avukatlık bürosu bulunan galiba Adana kökenli Turgut Akalın aklımda kalan isimler. Süleyman Ege, Patriot Hayati, gene eski komünist geçinen gazeteci Mehmet Kemal de MDD'yi destekliyorlardı. Aralarında Haftalık Türk Solu dergisini finanse edecek kadar paralı olanlar vardı. 

Türk Solu dergisi 1967'de yayınlanmaya başladı, en parlak dönemlerini 1968 ve 69'da yaşadı. Aralık 1969'da MDD hareketi içinde had safhaya varan ve 1 Ocak 1970'te Kırmızı Aydınlık-Beyaz Aydınlık diye anılan iki ayrı dergiye yansıyan bölünmede Türk Solu dergisi -imtiyaz sahibinin tercihi nedeniyle —Doğu Perinçek grubunda kaldı ve etkisini tamamen yitirdi. 

MDD hareketi sonraki yıllarda tuttu. Çünkü gençlik, Kemalistti, daha da önemlisi 27 Mayıs gençliği idi. Ama MDD'nin asıl güçlenmesi 1968'de TİP'in tepeden bölünmesinden sonra oldu, ne var ki, MDD hareketi MDD olarak çok yaşamadı, aşağıda anlatacağım gibi, 1969 sonunda o da tepeden bölündü, tam bir yıl sonra Mahir Çayan grubu ile Mihri Belli grubu ayrıştı, Aydınlık Sosyalist Dergi (sahibi Münir Ramazan Aktolga'nın Mahir Çayancı olması nedeniyle) Mihri Belli ekibi dergiden uzaklaştırıldı, THKP-C ve THKO gruplarının şekillenmesiyle birlikte MDD fiilen sona erdi ve öğrenci kitlelerini arkasına almış olan ve yeri göğü inlettiğini sanan Mihri Belli inanılmaz şekilde bir, bir buçuk yıl içinde dar ve etkisiz bir gruba dönüştü. 
12 Eylül'le birlikte daha da büyük kayba uğradı kurduğu parti TEP bir iki il 
dışında hiçbir yerde teşkilat kuramadı, toplam üye sayısı 100'ü bile bulmadı. 


1968 Yılı 

1968, Avrupa ve ABD'de olduğu gibi, Türkiye'de de önemli olaylara sahne oldu. Ben Ekim 1966'da Mamak Muhabere Okuluna yedek subay öğrencisi olarak gittim, altı ay sonra tercüman kurası çekerek İstanbul Hadımköy'e geldim. Bu nedenle bu iki yılın Ankara'sını ayrıntılı bilemem. 
Altı aylık okul döneminde ancak hafta sonları 1,5 gün çıkabiliyorduk, İstanbul'dayken partiyle ilişkim daha yoğundu esas olarak Kadıköy ilçe örgütünü bilirdim arada bir Eminönü İlçesi'ne ve Babıali'de Ant dergisine, çok sık 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Memet Fuat'ın De Yayınevi ile, Ahmet Öztürk'ün Payel Yayınevine giderdim. Cağaloğlu'nda (ve Kadıköy ilçe örgütünde) tanıdığım simalar arasında en sevdiğim Rasih Güran'dı, Şerif Hulusi çok bilgili bir Marksistti. Daha sonra Dr. Hayk Açıkgöz'ün anılarından olumsuz bir kanaatle okuduğum Zaven Biberyan de her iki yayınevine uğrardı. Biberyan o sırada Payel'den sanırım Yalnızlar diye bir öykü kitabı bastırmıştı. 

O dönem İstanbul'da bulunmam nedeniyle hareketli 1968 yılındaki üniversite işgalini, 6. Filo olaylarını ve —TİP'in Aybar ve Boran gibi ilk iki yöneticisi TBMM tatilini İstanbul'da geçirdiklerinden— Çekoslovakya konusunda başlayan ilk ihtilafı yakından izleyebildim. 

Fransa'daki Mayıs 1968 olayları ve onun diğer Avrupa ülkelerindeki yansımaları Türkiye solunda da etki yapmıştı. Fransa'da (Alman) Daniel Cohn Bendit veya F. Almanya'da Kızıl Rudi Dutchke, Britanya'da Tarık Ali gibi gençlik liderleri uluslararası solda adları öne çıkan isimlerdi. 


TEMMUZ 68 - ÜNİVERSİTE İŞGALİ 

O olayların Türkiye'deki yansıması temmuz ayında gerçekleştirilen üniversite işgalleri oldu. İlk eylem Ankara DTCF'de bir amfide tahtaya “Sağ Sol Yok Boykot Var” diye yazılarak başlamakla birlikte asıl işgal İstanbul Üniversitesinde yaşandı. 

TİP yöneticilerinin eksilmeyen korkusu olan “partiyi kapatırlar” ve “faşizm gelir” fobisi nedeniyle parti merkezi bu işgallerden uzak durdu. Hatta kendisi TİP üyesi olmayan İTÜ Öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz (İstanbul Üniversitesinde işgal ve boykot başlayınca) Ankara'ya TİP merkezine “biz ne yapalım, potansiyel var, biz de işgale gidelim mi?” diye sormaya gider Aybar kendisiyle görüşmez, görüşenler de konuşmaktan kaçınırlar. 
(TİP yöneticileri muhtemelen “bu adam kimdir, nedir, polis midir, yarın bir aksilik olursa partinin başı derde girer” diye korkmuşlardır.) 

Buna rağmen İstanbul'daki işgal ve boykot hareketini TİP'li öğrenciler ve asistanlar aktif bir biçimde yönetmişlerdir. 


HAZİRAN 68 - KISMİ SENATO SEÇİMİ 
O yıl Türk parlamentosunun seçim kanununda yaptığı değişikliğin TİP yönetiminde ve özellikle Aybar'ın tutumunda bir etkisi olduğu söylenebilir. Biribirini yiyen ve sanki hiçbir konuda anlaşamayan AP ile CHP elbirliği yaparak Milli Bakiyeyi kaldırdılar ve Barajlı d'Hont sistemini getirdiler. 1968 Haziranında yapılan Senato Üçte Bir Yenileme ve Milletvekilliği Ara Seçimlerinde TİP o illerdeki toplam oylarını artırmakla birlikte senatör seçtirememişti. (Oysa, yukarıda yazıldığı gibi, Milli Bakiye sistemiyle iki yıl önce aynı orandaki oyla bir senatör seçtirebilmişti.) Bir buçuk yıl sonra 
1969 Ekiminde yapılacak genel seçimlerde TİP'in grup kuramayacağının 
anlaşılması M. Ali Aybar'ı yeni arayışlara yöneltiyordu. Zaten popülist bir yanı olan Aybar bu huyunu daha da arttırarak kitlelerden oy almayı ve parlamentodaki grubunu yitirmemeyi düşünüyordu. (Zaten popülist yanı olan, dedim, örneğin 1965 seçimlerinde radyodan Çoban Hamdoş diye birini konuşturtmak, okuduğu parçalarla popülizm yapan Aşık İhsani gibi birini 1968'deki milletvekili ara seçimlerinde İstanbul'daki tek milletvekilliğine TİP adayı gibi göstermek, köylücülük yapmak Aybar'ın damgasını vurduğu TİP popülizminin örnekleri arasındaydı.) 


Yaz 68 - Köylü EYLEMLERİ 

1968 yılı aynı zamanda Ege'de köylü ve tarım işçileri hareketlerinin 
yaşadığı, Kastamonu'da sarımsak, Gerze'de tütün üreticilerinin mitingler yaptıkları bir yıldı. Dönemin en önemli köylü eylemi Elmalı'daki toprak işgaliydi. Kendiliğinden gelişen eyleme TİP'li gençler kayıtsız kalmamış başlarında Sinan Cemgil olmak üzere Ankara'dan hemen Elmalı'ya koşmuşlardı. O gençler günlerce TİP Antalya İl Binasında peykelerin, iskemlelerin üzerinde yattılar, sabahları Elmalı'ya gidiyor, akşamları Antalya'ya dönüp il binasında yatıyorlardı. (Ben Manavgat Çayı üzerindeki Oymapınar -o zamanki Rumca adıyla Homa— Barajı etüdünde uzun yıllar çalışmıştım. 
68 son baharında Antalya'ya tekrar gittiğimde Elmalı olayının ayrıntısını 
oradaki partililerden dinlemiştim.) Antalya il örgütü Ankara'dan gelen gençlerle birlikte işgal olayının tam olarak içindeydi fakat parti merkezinin tutumu “bizi (genel merkezi) bu işe bulaştırmayın” olmuştu. 


AğusTOos 68 - 6. Filo OLAYLARI 
1968 yazının diğer bir olayı Ağustos ayında Dolmabahçe önlerinde 
demirleyen 6. Filo'ya ve ABD bahriyelilerine karşı yapılan gösterilerdir. 
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Beyoğlu'nda beyaz denizci üniformalarına mürekkep atmak ve Taksim-Dolmabahçe arasında protesto yürüyüşleri yapmak, rıhtımda gösterileri sürdürmek, birkaç bahriyeliyi denize atmak dahil olaylar süreklilik arz etmişti. 

İTÜ ve onun Gümüşsuyu'ndaki öğrenci yurdu, eylemlerin karargâhı ve öğrencilerin toplanma mekanı olduğundan, polis Gümüşsuyu'na yaptığı baskında TİP Eminönü İlçesi üyesi Vedat Demircioğlu'nu pencereden atınca tepkiler iyice büyümüştü (Demircioğlu bir süre sonra hastanede öldü.) 

Öğrenciler Ankara'da yapılan 6. Filo karşıtı eylemlerde bir kayıp daha verdiler. Ulus'taki gösterilerde hareket halindeki bir minibüsün üstü- ne çıkan (şimdi adını anımsayamadığım) TİP'li bir genç de düşüp aracın altında kalarak ölmüştü. 

6. Filo birkaç ay sonra İzmir'e geldiğinde Ankara'dan TİP'li gençler İzmir'e giderek orada da protesto gösterilerini örgütlediler. 


ŞUBAT 69 - KANLI PAZAR 

Fakat asıl olay 6. Filo'nun İstanbul'a bir sonraki gelişinde yaşandı. 
Şubat 1969'da bir hafta boyunca sürekli eylemler yapıldı. Üniversite merkez binası bahçesindeki Beyazıt Kulesi'ne üzerinde Vedat Demircioğlu'nun bir resmi bulunan Kızıl Bayrak (hukuk fakülteli öğrenciler tarafından) çekildi), Pazar gününe rastlayan son eylem Beyazıt'tan başlayıp Sultanahmet-Sirkeci-Karaköy-Dolmabahçe üzerinden Taksim'de son bulan 30 bin kişinin katıldığı yürüyüştü. Ama eli sopalı gerici güruhlar polis tarafından önlenmeyip Taksim gezisinde birikmelerine izin verildiği için, bunlar kortej Taksim'e girince “Allah, Allah” diye bağırarak saldırıya geçtiler. Taksim mitingi yapılamadı. Ben Taksim'e girerken kortejin en önünde (kendimce ne olur ne olmaz diye tedbiren Sadun Aren'in ve Fatma Hikmet İşmen'in yanındaydım), saldırıyla karşılaşınca Kazancı Yokuşu'na inen Osmanlı Sokağı'nın ağzında Aren'i kalabalıktan korumaya çalıştım, sonra da Yavuz Ünalla birlikte onu arka sokaklardan TİP Beyoğlu İlçe Binasına götürdük. 
Aren sonraki yıllarda gıyabımda ve yüzüme karşı bu olayı anlatır, benim Kazancı Yokuşu'na doğru gelen kalabalığı elimdeki pankartla “kaçmayın, kaçmayın onlar bir avuç” diye önlemeye çalıştığımı söylerdi. 
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Onlar gerçekten bir avuçtu (olsa olsa bir-iki bin kişiydi) ve 30 bin kişiyi dağıttılar. Paniğin asıl nedeni şuydu; Kortej Gümüşsuyu'ndan meydana girip anıta doğru yürürken o zamanki İETT duraklarının bulunduğu yere vardığında, saldırganlar gezi tarafından saldırıya geçince, polis onları geri çevirmek için çok sayıda ses veya sis bombası atınca art arda işitilen sesler herkeste makineli tüfek ateşi izlenimi bıraktı. Yoksa tabanca sesi bile o meydanda duyulmazdı. İnsanlar panikleyince Kazancı Yokuşu'na veya gerisin geris Gümüşsuyu'na doğru kaçtı. Olaylarda bir mühendis (bıçaklanarak) ve bir işçi öldü. Bundan dolayı o günün adı Kanlı Pazar kaldı. Sonradan öğrendik ki, güruh meğer Dolmabahçe'de öğle namazını kılıp oradan Taksim'e çıkmış. Polis onları dağıtacağına gezi civarında bekletmiş. Tabi, Beyazıt'tan Taksim'e kadarki uzun yolu yürüdüğümüz müddetçe bunlardan hiç haberli olmamak ve önlem almamak, en azından valilik nezdinde girişimde bulunmamak, güle, oynaya Taksim'e gitmek tertip komitesinin ve hepimizin bağışlanmaz hatasıydı. 

Şimdi, Irak'ın işgali nedeniyle TV ekranlarında dizi dizi dinciler ABD'ye veryansın ederlerken, hep Kanlı Pazar'ı anımsarım. Biz 6. Filoyu kovmak için eylem yaparken, Mehmet Şevket Eygi'nin provokatörlüğünde toplananlar gemilerin bulunduğu sahildeki camide namaz kılıp bize karşı kıyama kalkışarak, adam öldürerek “Allah, Allah” nidalarıyla Amerikan uşaklığı ve filo bekçiliği yapmışlardı. 


DÜNYADAKİ AnTİ-ABD ATMOSFER 

1968 yılı bütün dünyada Vietnam Savaşına karşı ABD aleyhtarı 
gösterilerin ve hissiyatın doruğa çıktığı, ABD ve Başkan Johnson aleyhine kurulan; Bertrand Russel ve Jean Paul Sartre'ın başkanlık yaptığı Vietnam Mahkemesinin sonuçlandığı yıldır. ABD'de Siyah hareketinin güç kazandığı, keza Kadın Özgürlüğü (Women's Liberation) hareketinin öne çıktığı, üniversitelerde yaygın eylemlerin yapıldığı, Vietnam Savaşı karşıtı 1 milyon barışseverin Washington'da veya New York Central Park'ta toplandığı yıldır. 
(Başkanlığa adaylığını koyan Robert Kennedy de aynı yaz öldürülmüştür.) 

Kısacası 1968 yılı ABD ve Avrupa başta olmak üzere devrimci dalganın en fazla yükseldiği yıl oldu. Ama aynı yıl, uluslararası sosyalizmin 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büyük bir darbe yemesine de sahne oldu. Metnin amacı gereği burada olayın, Türkiye sosyalist hareketi üzerindeki derin etkilerine değineceğim. 


AĞusTOS 68 - ÇEKOSLOVAKYA'YA MÜDAHALE 

Türkiye solunu en fazla etkileyen ve kimyadaki zincirleme reaksiyonlar gibi soldaki siyasal tepkimeleri beraberinde getiren asıl olay 1968 
ilkbaharında Çekoslovakya Komünist Partisi genel sekreterliğine ve dolayısıyla başbakanlığa Dubçek'in gelmesi ve Sovyetler Birliği'nin Ağustos ayında bu ülkeye askeri müdahalede bulunarak, yönetimi değiştirmesi, ortodoksları işbaşına getirmesi oldu. 

Askeri müdahale olduğunda Aybar Ada'daki evindeymiş, partinin vilayetin yanındaki İstanbul il merkezine gelerek orada bulduğu Moris Gabay'ın yardımıyla hazırladığı basın bültenini gazetelere yollayarak işgali kınamış. (Kimseye danışmadan, her hangi bir organ kararı olmadan bu demeci verdiği sonradan ileri sürüldü.) Bir-iki gün sonra gene İstanbul'daki Behice Boran da paralel bir demeç vermişti. Bu tutum Ankara'daki bazı MYK mensupları arasında huzursuzluk yaratmış, böylesine önemli bir olay karşısında en azından Aybar'ın zahmet edip Ankara'ya gelmesi ve MYK'yi toplaması gerekirdi denmişti (o sırada THY uçak biletleri milletvekilleri için çok ucuzdu) 

Ama mesele orada kalmadı, genel başkan katıldığı bazı ilçe kongrelerinde o zamana kadar hiç kullanılmadık deyişler kullanmaya başladı. 
Bunu o ay yapılan Beşiktaş ilçe kongresinde bizzat duyduğumu anımsıyorum. “Hürriyetçi Sosyalizm” ve “Güler yüzlü sosyalizm,” “Demokratik Sosyalizm” ve buna karşılık “Ceberrut sosyalizm” bunların önde geleniydi. 

Bu tür deyimler ve konuşmalar Ankara'da bazı MYK üyeleri arasındaki huzursuzluğu artırmıştı. Genel Başkan Ankara'ya döndükten sonra ilk yapılan MYK toplantısı açılınca başkan gündemi okur, Aydın kontenjanından Genel Sekreter Nihat Sargın dört MYK üyesinin bir önergesi olduğunu söyleyerek önergenin gündeme alınmasını söyler. Bu önerge Genel Başkanın son haftalardaki konuşmalarının MYK'da görüşülmesini teklif etmektedir. İmzacıları Sadun Aren, Nihat Sargın, Şaban Erik ve Minnetullah Haydaroğlu'dur. Genel başkan çok sinirlenir ve “Bu bana karşı 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bir komplodur” der. Ayrıntıları şu anda unuttum —belki Nihat Sargın Tüstav'dan yayınladığı TİP Belgeleri kitaplarında bundan söz ediyordur. Fakat sanırım ki, önerge tartışılmaz. Kopma ilk günden en akut biçimde başlamış olur. Aybar'ın bu olaya nasıl kinlendiğine bir örnek vereyim: Çağatay Anadol 80'lerin sonlarında (galiba 1989'da) GÖRÜŞ'ün yönetmenliği yaparken Aybar'ın Bebek'teki evine gidip onunla görüşmüştü. Amaç sanırım bir legal sosyalist partide sosyalistlerin birleşmesiydi. Çağatay bu konuşmayı bana telefonda naklederken “Aybar hâlâ “Dörtlü Takrir” deyip duruyor” dedi. Aradan 20-21 yıl geçmiş, birçok olay meydana gelmiş, köprülerin altından çok sular akmış, Aybar artık o heybetinin ve şaşaasının çok ötesinde, kimsenin pek aldırmadığı biriyken, “bana bir tarihsel misyon düşüyor, bari solu birleştirmeye katkım olsun” diyeceğine kin güdüyor. Dörtlü Takrir lafının ne olduğunu benim gibi belleği güçlü olan biri hatırlayabilir, Çağatay bile 1968 krizinde olayların ve dedikoduların ta içinde bulunduğu halde Dörtlü Takriri sanırım zor hatırlamıştır. (Nitekim Aybar'ın o yıllarda yayınladığı anıları içeriksizdi, bomboştu ve hiçbir iz bırakmadı. Türkiye sosyalizm tarihine mal olmuş birinci TİP'i en çok etkilemiş genel başkanının bir tarihi şahsiyet olmasına karşın, hatıratındaki bu yavanlık, Aybar'ın onca bilgisine ve kültürüne karşın sanıldığı gibi olmadığını, TİP genel başkanı olarak kazandığı başarının ve prestijin aslında kendisindeki maharetten çok hareketin yükseliş ivmesinden ileri geldiğini ve “dipten gelen dalga”nın M. 
Ali Aybar'a oralarda başarı kazandırdığını, ama o dalganın çok geçmeden Aybar'ı da aşıp geçtiğini gösterdi. Parti başkanlığını bir görev değil, burjuva partileri gibi bir makam haline getirmek, Çekoslovakya müdahalesi gibi önemli bir olayda bile haftalarca MYK'yı toplamamak, arkadaşlarına telefonla olsun danışmadan Sovyet aleyhtarı sözlere başlamak olayı ateşlemiştir. O sözlerin partiyi karıştıracağını düşünemeyecek kadar partisini tanımayan, veya daha doğrusu partisine aldırmayan bir genel başkan olamaz, genel başkan dengeleri gözetmek, gövdenin ve tabanın hissiyatını kollamak zorundadır. Kendisine sendikacılar parti genel başkanlığını önerdiğinde “gelirsem Boran ve Sadun Aren'le gelirim” diyerek beraberinde getirdiği ve partiyi birlikte yönettiği iki arkadaşını bu kadar kolay gözden çıkarmak ve onlarla hiçbir diyaloga girmemek yöneticilik değildir. Aradan yıllar geç- 


28 


tikten sonra olayı daha serinkanlı inceleyerek, “keşke öyle yapmasaydım, partinin birliğini kurtaracak bir orta yol arasaydım” diyeceğine 20 yıl sonra bile Aren-Boran'ı affetmemek ve Dörtlü Takrirden söz etmek, o kişilerle asla barışmamak, bir araya gelmemek ne biçim bir kindarlıktı? 

Mihri Belli bile Sadun Aren'le barıştı, Aybar barışmadı. 1996 
Kasım'ında Susurluk olayından sonra Yalova'daki bir sendika yazlık tesisin- de ÖDP'nin genel yönetim kurulu demek olan parti meclisi toplantısındaki bir sahneyi unutamam, bahçede Sadun Aren yeni gelen Mihri Belli'yle karşılaşınca tokalaşıp bir süre konuştular, yanımdaki gençlere kolayınızda bir fotoğraf makinesi varsa getirin bu sahneyi çekin, tarihsel bir fotoğraf olur, demiştim. Bir defasında da ikisinin yan yana oturduğunu gördüm, Geçen gün Ertuğrul Kürkçü'ye bir arkadaşım (eski TSİP yöneticilerinden Hüseyin Hasançebi) şöyle dedi: “ÖDP Mihri Belli, Sadun Aren ve Can Dündar'ı bir araya getirebilmiş bir partiydi, O üçlü fotoğraf ÖDP'nin neyi başarabildiğini gösterdiği gibi, o başarıyı niye tersine çevirerek başarısızlığı getirdiğini de gösterir.” 

MDD'nin bölündüğü ve iki Aydınlık dergisinin ortaya çıktığı 1970 
Ocak ayının ilk günlerinde Remzi İnanç'ın bürosuna Mihri Belli uğramıştı, Belli Perinçek ve ekibini hemen yaftalamış ve “Yeni Oportünizm” adını takmıştı. O zamana kadar oportünizm tekti, oda Aybar-Aren oportünizmi idi. 
Şimdiki için ise Belli hemen yeni oportünizm terimini bulmuştu, adlandırma ve sloganlaştırma konusunda yetenekliydi. Remzi İnanç “Ağabey, bu yeni oportünizm lafı nereden çıktı, yarın sizden birileri daha ayrılırsa onlara ikinci yeni opürtünizm mi diyeceksiniz?” diye takıldı. Ben saygılılığıma rağmen kendimi tutamayıp kahkahayı bastım. Remzi İnanç'ın esprisi Şiir- deki İkinci Yeni'lerden çağrışım yapıyordu. (İkinci Yeni şimdilerde yarım yüzyıla yıkan zaman kadar geride kaldı, ama o sırada henüz 10-12 yıllık bir olay olarak hepimizin belleğindeydi.) 

Perinçek ekibi gittikten sonra Muzaffer Erdost yayıncı ve dergici olarak Belli'nin elindeki en önemli isim olarak kalıyordu. Ve bilindiği gibi Muzaffer Erdost daha lise yıllarında merakla yolunu gözlediğimiz Pazar Postası dergisinin sahibi ve yönetmeniydi, edebiyatçı olarak da İkinci Yeni'nin öncülerindendi. 
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Belli bu espriyi (ikinci yeni oportünizm alegorisini) anlamadı. Hayli sarsıldığı belliydi. Bölünmenin MDD'nin fiyakasını bozduğunun farkındaydı. Aynen şöyle dedi “Bizim çocuklar, Vahap, Münir filan taşralıdır, pek becerikli değildirler, bunlar geldiler (Doğu-Erdoğan-Şahin'i kastediyor) hepsi asistan, cevval, fişek gibi adamlar, ağızları laf yapıyor, iyi dergi çıkarıyorlar, hemen önlerini açtık, adamları meşhur ettik, ne bilelim ki, meğer görevli gönderilmişler.” (Bir ay, hatta bir-iki hafta öncesine kadar birlikte çalıştığı insanları bir günde “görevli” ve “gönderilmiş” ilan etmesi Mihri Belli'nin zaten yadsıdığım siyasi etiği konusundaki fikrimi pekiştirmiş ama yine de bende düş kırıklığı yaratmıştı. Demek ki, aranız siyasi olarak bozulunca karşına aldığın sadece hasmın olmuyor, başından beri senin içine gönderilmiş düşman ajanı oluyordu. Onlardan önce, her hafta yazı yazdırdığın Kadri Kaplan'ın kim ve neci olduğunu araştırsaydın ya.) 

Belli'nin bu konuşmanın sonrasında söyledikleri daha ilginçti. Birkaç yıldır birlikte çalıştığı Perinçek ve ekibinden sıdkı sıyrılınca, insiyaki olarak içinde eskilere bir yakınlık duymuştu. Aynen şöyle dedi: “Biz ötekilere (Aren-Boran'ı kastediyor) şöyle böyle diyoruz ama, ne de olsa onlar bizim kumaştandırlar. Sadun kardeşimi severim. Gerçi İngiltere'den geldiğinde Amerikan ekonomisini öven bir yazı yazdı, ama bu affedilebilir. Sadece Behice'yi affetmem, Behice beni ihbar etti. Onunla çalışmam için otokritik yapması lazım.” (Beni ihbar etti dediği olay şuydu: Galiba daha önceki yıllarda bir açık oturuma katılırlar, bu oturumda Behice Boran Mihri Belli'nin görüşlerini “cuntacılık” olarak niteler.) 

Tekrar 1968'e ve TİP Merkezine dönersek, Aybar o konuşmalarını sürdürdü, araları iyice açılmıştı. 13 kişilik MYK'daki taraflar Dörtlü Takrir sahipleri artı Yusuf Ziya Bahadınlı ve sonradan onlara katılan Behice Boran'dı. Aybar'ın yanındaki isimlerden sendikacı ve milletvekili Gıda İş Başkanı Kemal Nebioğlu'nu, sendikacı ve milletvekili Lastik-İş Başkanı Rıza Kuas'ı anımsıyorum. Fakat görüldüğü gibi MYK (ve aşağıda vereceğim isimlerle meclis grubu da) ortadan iki eşit parçaya ayrılmıştı. O sırada önce Çankaya ilçe, sonra İzmir, Ankara ve İstanbul il kongreleri yapıldı. 
Artık birbirlerine selam vermez oldular. Ben Çankaya, Ankara ve İstanbul kongrelerini izledim. 
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Burada eklemem gereken bir husus şudur: Benim kişisel tutumum Aybar ve onun anlayışına karşıydı. Fakat Sadun Aren ve arkadaşlarının izlediği yolu bugün gözden geçirdiğimde durum bu hale gelmeyebilir miydi, diye sorguluyorum. Sonraki aylarda anladım ki, böyle olmasında Ankara'daki gençlerin rolü olmuş. Onlar panikleyip, Aybar'ı saptı ilan edince, Sadun Aren, Nihat Sargın, Şaban Erik vb. gibi yöneticilerin de serinkanlılıklarını yitirmelerine yol açmışlar. 

Buna karşılık genel başkanın tutumunun da önemli payı vardı. Aybar hiç kimseyi dinlemeyen, burnundan kıl aldırmayan, tepeden bakan tutumu ile uzlaşma kapılarını kapatmıştı. Sonuçta —o denli prestij sahibi— TİP bir anda tuzla buz oldu ve ortam MDD'nin partisizlik anarşisine terk edildi. 

Aybar'ın Aren aleyhine kullandığı bir olay şuydu. O Dörtlü Takrir olayından sonra, Aren Ankara'ya genel merkeze gelen Sivas il başkanı (veya delegesi) ile konuşur, o haftalarda ya dedikodular yayıldığı veya genel başkanın aniden başladığı yeni söylem tüm teşkilatta sorular uyandırdığı için il yöneticileri veya genel merkezle konuşabilecek durumda olan partililer Ankara'ya gelip “ne oluyoruz?” diye soruyorlardı. Sivaslı partili de aynı şeyi Sadun Aren'e sorunca o da kendi fikrini söyler ve “Genel başkanın bu sözleri sosyalizmden sapmadır” der. Aybar “Bana sosyalizmden saptı dediler” diye bunu GYK toplantısında ve 45 gün arayla yapılan iki kongrede kullandı. 

Oyıl 29 Ekim tatilinde GYK dört gün süren bir toplantı yaptı. Aybar altı saatlik açış konuşmasına dedesinin paşa olduğundan, soylu ve köklü bir aileden geldiğinde, çocukluğunda mürebbiyelerle büyüdüğünden, Fransızcayı daha evde öğrendiğinden söz ederek başlar ve uzun uzun hayatını anlattıktan sonra “sorarım size, böyle bir insan sosyalizmden sapar mı?” 
der. Genel başkanın bu konuşması pek masumca değildir. Popülist anlayışı gereği GYK'daki Anadolular üzerinde etki yolu olarak kendisinin ne denli soylu ve kültürlü olduğunu göstermektedir. 

Sonuçta, bir bildiri komisyonu kurulur, Aybar'ın önerisiyle bu komisyonun başına Behice Boran getirilir ve yazılan metinde genel başkanın sosyalizmden sapmadığı, Çekoslovakya konusundaki sözlerinin yerinde olduğu belirtilir. 
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Boran'ın bu bocalaması nedeniyle Sadun Aren'le arası da açılır. 
GYK'da sendikacılar, Doğulu Delegeler (Tuncelili Avukat Kemal Burkay, Ağrılı Avukat Mehmet Ali Aslan, Ağrılı Dr. Naci Kutlay, Diyarbakır Milletvekili Dr. Tarık Ziya Ekinci) ve milletvekillerinden Konyalı Yunus Koçak, Hataylı Yahya Kanbolat ile GYK çoğunluğu Aybar'dan yana olurlar. 

İstanbul Milletvekili Çetin Altan GYK da değildi, tarafını baştan belli etmedi. İzmir Milletvekili Cemal Hakkı Selek ve Kars Milletvekili Adil Kurtel Aybar'ın karşısında tutum takındı. Bir başka şekilde söylersek, mesele gelip Sovyetçi misin, değil misin? Sorusuna dayanmıştı. Can Yücel bu durumu söyle yadsıyordu. “İşler ne güzel gidiyordu, bu Çekoslovakya nereden çıktı, Çekoslovakya'dan bize ne?” diyor, “Anlaşılan, Brejnev Çekoslovakya'yı TİP'i bölmek için işgal etti” diye ekliyordu. 

Fakat meseleyi sadece Çekoslovakya'ya ve Sovyetçiliğe, anti-Sovyetçiliğe indirgememek gerekirdi. TİP'in parlak çıkışı duraksamış, bir tıkanma noktasına gelinmişti. Parti merkezinin tek ilgi odağının parlamenter çalışmada yoğunlaşması, partinin gevşek dokusunun devam etmesi, (Marksist klasiklerin yayınlanması nedeniyle) sosyalist solda artmakta olan teorik düzeyin yanında partinin teorik düzeyinin yetersiz kalması, Marksist eğitimin ve partiye hayatiyet getirecek teşkilatlanma çalışmalarının yapılamaması partinin yeni bir aşamaya geçmesini zorunlu kılan ve üyelerde tıkanıklık psikolojisini yaratan etmenlerdi. Aybar sadece Çekoslovakya müdahalesine tepki gösterdiği için değil, halkın gözünde komünizm umacısını popülizm ve sağa açılma ile aşarak oyları artırma ve yukarıda yazdığımız gibi Milli Bakiyenin artık bulunmaması nedeniyle bir yıl sonraki genel seçimlerdeki akıbeti önleme aranışı içindeydi. Oysa, ideolojide soyut ve içeriksiz bir sosyalizm söylemi artık yetmiyordu, parti içi eğitim yoktu, en aktif ilçelerde haftada bir “genel üye toplantısı” adı verilen söyleşi toplantıları yapılıyordu, orada da genel merkezden gelen genelgeler, genel başkanın meclis grubunda veya genel kurulda yaptığı konuşmalar okunuyor, günlük olaylarla ilgili sohbetler yapılıyordu. 
Partide Marksist bilinç düzeyi yetersizdi. Yani partinin artık Leninistleşmesi gerekirken, merkeze de teşkilata da atalet hâkimdi. 

Üyelere teorinin öğretilmesi, teşkilata dinamik çalışma yönteminin getirilmesi, her üyenin bir çalışma ekibine girerek (Lenin'in Ne Yapmalı 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kitabında dile getirdiği Bolveşik örgütlenme gereği her üyenin mutlaka bir organ üyesi olması) ancak bu bölünmeden sonra Aren kanadı tarafından partideki tıkanıklığa çözüm olarak getirildi. 

ıo Kasım'da Selim Sırrı Tarcan Spor Salonunda TİP III. Kongresi başladı. İstanbul Milletvekili Çetin Altan divan başkanıydı. Gündemin özel maddesinde genel başkan, Sadun Aren, Behice Boran, Şaban Erik ve İktisat Doçenti İdris Küçükömer konuştular. 

Hemen ekleyeyim, Aybar/Aren bölünmesinde İstanbul teşkilatı başlangıçta büyük ölçüde tarafsız kaldı. Bu nedenle her iki tarafa da yaranamadı, ÜçüncüYolcu damgasını yedi. Oysa onların söyledikleri “bu işi hep birlikte yaptınız, şimdi birbirinizi suçluyorsunuz, günahı birbirinize yıkıyorsunuz” şeklindeydi. 

Kongrede Aybar genel başkan seçildi, İçinde sendikacıların ve Doğuluların, Yaşar Kemal'in, Ankara Fen fakültesinden Fizik profesörü Burhan Cahit Ünal'ın, Ziraat Fakültesinden Doçent Suat Aksoy'un bulunduğu Aybar'ın listesi GYK seçimlerini kazandı. 

Kongreden iki gün sonra Çetin Altan'ın Akşam'da yazdığı “Bir Yıl Erken Oldu” başlıklı yazı partiyi tekrar karıştırdı. Altan ağırlıklı olarak Aybar'a çatan bir yazı yazdı. Çetin Altan'ın kalemi nedeniyle tek başına ağırlığı o kadar fazlaydı ki, parti yeni bir olağanüstü kongre kararı aldı. 

Aralık sonunda toplanan olağanüstü kongrede muhalefetin başkan adaylığını Sadun Aren üstlendi. Ankara'daki bazı partililer (Kenan Somer, Yalçın Cerit, Hüseyin Ergün vb.) toplanıp Aren'in evine gitmiş ve genel başkanlığa aday olmasını rica etmişlerdi, o da şarap tadıcısının fıkrasını anlatarak kabul eder. 

Olağanüstü kongre birçok sol kongrenin ve toplantının yapıldığı Kızılay'a yakın Dilşad Düğün Salonunda yapıldı. Sendikacılar, tanınmış Doğu delegeleri, Adnan ve Nazife Cemgil, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz Aybar'ın listesindeydiler. 

Her iki kongredeki tartışmalarda Aybar “hürriyetçi sosyalizm” kavramı üzerinde duruyor, Sovyetler Birliği'ndeki sistemi “ceberrut sosyalizm” olarak niteliyordu. Aybar Lenin'e açık açık cephe almıştı. 
Dahası, “ben değişmedim bunlar benim eski fikirlerimdir” derken doğru 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söylüyordu. Her zaman Leninizme karşı olmuştu, ancak şimdi sesini yükseltiyordu. 

Aybar'ın çok eski ve yakın arkadaşı olan ve benzer görüşleri savunduğunu sandığımız Abidin Dino'ya Perestroyka sırasında bir gün “Gorbaçov haklıysa, Dubçek ve Aybar haklı çıktılar, madem böyle olacaktı Aybar'ın günahı neydi? Şimdi Aybar'a iade-i itibar lazım ama kimsenin onu hatırladığı bile yok, sosyalizmde kaybeden kaybediyor, bir daha da rehabilite olmuyor” dedim, Abidin Bey kısa ve çok net bir yanıt verdi: M. 
Ali Lenin'e karşı çıktı, onun için kaybetti, onun için kimse yüzüne bakmaz, dedi. Dino'nun kendisi de Aybar'ı Lenin'e karşı çıktığı için reddediyor ve başına geleni müstahak görüyordu. 

Aybar 1968 kongrelerinde yaptığı konuşmalarda Garaudy'ye önemli bir yer vermekteydi. (Rastlantı sonucu İstanbul'da Hachette'te çalışan Galatasaray Lisesi mezunu bir arkadaşımdan Aybar'ın Paris'e hangi kitapları sipariş ettiğini öğreniyordum. Çokça Garaudy biraz Althusser getirtiyordu.) 

Genel başkanın oradan esinlenerek savunduğu teorik görüşler kongrelerdeki tartışmalara da yansıdı: Muhalefet Aybar'ı “üst yapıya” ağırlık tanımakla suçluyor tarihsel materyalizmdeki alt yapının belirleyiciliğine vurgu yapıyordu. Aybar da Garaudy'den aldığı bir görüşü tekrarlıyor ve “Alt yapı üst yapıyı belirler, ama üst yapı da alt yapıda bir üst belirleme bölgesi (sür-determinasyon zonu) yaratır” diyordu. Olağanüstü kongrede şöyle bir olay anlattı: “Van'da bir vatandaş bana sordu “Bize ekmek vereceksiniz, ama haysiyetimizi de verecek misiniz” dedi.” Vanlı vatandaşın söylediği Kürt olarak bizi tanıyacak mısınız demekti, ama Aybar bunu genelleştirerek ve kuramlaştırarak “insanın haysiyeti ekmeğinden önce gelir” diyordu. Ekmegi olmayan insanın sanki haysiyeti olabilirmiş gibi. (Ama bir ay kadar önce Marx'ın bir metninde “işçinin onuru bazen ekmeğinden daha önemlidir” gibi bir cümleye rastladım. Bu cümleyi onun işçi sınıfına verdiği öneme atfetmeyi tercih ederim. Çünkü, aynı Marx Kapital adlı eserini her işçinin anlayabileceğini söyleyecek kadar hayalciydi de. Ben gene de insanın haysiyetinin ekmeğinden önce geldiğini düşünemem, çünkü ekmeği olmayan insanın haysiyeti olamaz, aç insan her şeyi yapabilir. Charlie Chaplin'in “Açlık vicdanı öldürür” diye bir cümlesi vardır. Buradaki vicdan kelimesini 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“açlık bilinci öldürür” diye çevirmek de mümkündür, çünkü Batı dillerinde vicdan ile bilinç aynı sözcüklerdir.) 

Her iki kongrede alt yapı—üst yapı terimlerinin ve hangisi hangisini belirler tartışmalarının çok geçmesi nedeniyle, olağanüstü kongrede bir Anadolu delegesinin aynen şöyle dediğini hatırlıyorum: “Alt yapı, üst yapı diye tartışıyorsunuz, mesele basittir, alt yapı üst yapıyı sayacak, üst yapı da alt yapıyı sevecek...” 

O kongrede hâlâ yüreğim burkularak andığım gözlem ve duygumu aktarayım: Delegeler Anadolu'dan kalkıp aralık sonunun kışında Ankara'ya gelmişlerdi. Aralarında avukat doktor gibi hali vakti yerinde kişiler bulunmakla birlikte çoğu esnaf veya emekçiydiler. Dükkanlarını kapatıp gelmişlerdi. Hadi diyelim bu da normaldi, ama TİP'in ilk günlerinden beri ailelerinin, çevrelerinin, komşu esnafın, komünist ve dinsiz Allahsız ithamlarına katlanmışlar, parti binalarına yapılan faşist saldırılara göğüs germişlerdi, parti tabelaları gericiler tarafından belki birkaç kez indirilmiş ve onlar tekrar asmışlardı (TİP'in ilk yıllarında çeşitli illerde bir tabela asma ve tabelayı orada tutma mücadelesi yaşanmıştı), esnaf olarak müşteri kaybetmişlerdi, yani TİPli oldukları için çok bedel ödemişlerdi. Şimdi ise bütün dünya başlarına yıkılıyordu, adeta taparcasına bağlı oldukları ilahlar yıkılmıştı, muhaliflerin gözünde Aybar, Aybarcıların indinde Aren ve Boran yere düşmüş ve kadr-i kıymetten sadır olmuşlardı. O çok abarttıkları kişilerin aslında zaaflarıyla, olumlu olumsuz yönleriyle birer insan olduklarını şimdi görüyorlardı. Aren dedikoduya hiç girmemişti ama Boran ile Aybar'ın birbirleri için geçmişe atıfla “o şöyle dedi, böyle yaptı” şeklindeki suçlamaları delegelerde düş kırıklığı yaratmıştı, ilh. Bu sahneleri hâlâ unutamam. 

Kısacası, kendisini TİP'e adamış ve bulunduğu teşkilat biriminde delege seçilecek kadar başarılı çalışma yapmış insanların dünyaları yıkılıyordu. 

Yeri gelmişken Boran'ın kongrede dile getirdiği bir yakınmayı aktarayım. Behice Hanım dedi ki: “Ben ve M. Ali Aybar çok eski dostuz, 1950'li yıllarda İstanbul'daydık, aramızdan su sızmazdı. Tek görüş ayrılığımız resim konusundaydı, o figüratif resmi severdi, ben non-figüratif resmi. 
Partiye de girdikten sonra bir süre böyle gitti, ama sonradan aramızdaki her türlü diyalog koptu, birbirimize hanım-bey diye hitap eder olduk. Hatta bizi 


35 


gören müşterek bir arkadaşımız sonradan bana “Yahu, siz ne olmuşsunuz böyle, sizli-bizli, hanımlı beyli konuşuyorsunuz” diye hayretini dile getirdi. 
MYK toplantılarında da bir şey konuşmuyorduk. Mecliste birbirimizi her gün gördüğümüzden dolayı MYK toplantıları bile düzenli yapılmıyordu.” 

Kongreyi tekrar Aybar kazandı, Aren'in listesinden 8 kişi GYK'ya girebildi (Beşte bir: 41 de 8). 

Aren grubu ilkbahar aylarında (sanırım ilk sayısı ı Mayıs 1969'da) ış günlük Emek dergisini yayınlamaya başladı. Ben de başlangıçta bu grubun aktif olmayan bir mensubuydum. Derginin yönetmeni Hüseyin Ergün'dü. Sabit bir yazı kurulu yoktu, ama oradaki belli başlı isimler şunlardı: Sadun Aren, Kenan Somer, Asistan Cem Eroğul, Doçent Mehmet Selik, Hukuk Fakültesi Asistanı Adil Özkol, SBF Asistanı Kurthan Fişek (Hacettepe'de tıp profesörü, ilerici ve barışsever Nusret Fişek'in oğlu), zaman zaman gelen Mümtaz Soysal vb. Toplantıları Sadun Aren yönetirdi. 
Bir süre sonra Behice Boran da bu gruba yaklaştı ve toplantılara gelmeye başladı, yazı kurulu toplantıları herkese açıktı. 

Böylece 1969 yılına görünüşte ikiye bölünmüş olarak giren TİP'te fiiliyatta artık önlenemez bir ayrışma ve atomize olma süreci başlamış ve MDD'nin bir yıl sürecek parlak devrine girilmişti, çünkü atomize olan gençlik kadrolarının önemli bir kısmı MDD'ci oldular, örgütleri de TİP değil sanki siyasi bir örgütmüş gibi Dev Genç oldu. 

TİP tam bir fetret devrine girmişti: Örneğin, Çankaya ilçesi Arenci, Ankara ili Aybarcı, Altındağ ilçe örgütü ise MDD'ci idi. Daha sonra Çankaya ilçesi de MDD'ci oldu. İstanbul'da Aybarcılar da, Arenciler de Üçüncü Yolcular da vardı. Burada en mütecanis ilçe örgütü Eminönü idi. Daha sonra Partizan dergisini çıkaracakları için Partizan grubu diye anılacak ve 
1973 atılımında TKP'yi ele geçirecek olan bu grubun mensupları Veysi Sarısözen, Nabi Yağcı, Sıtkı Coşkun, Toygun Eraslan, Cihan Şenoğuz, Güray Tekin Öz, Ertan Uyar, Erganili olduğu için Kürdistan komiseri diye şaka yollu anılan Şeref Yıldız gibi arkadaşlardı. 

TİP'in 12.800 olan üye sayısı hızla azaldı ve parti ülkenin politik gündeminden çıktı, artık parlamentodaki varlığı da yetmiyordu, nitekim dokuz ay sonra yapılan genel seçimlerde oyları azaldı, milletvekili sayısı 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ikiye düştü (İstanbul'dan Aybar ve Rıza Kuas). Beklenen bir sonuç oldugu halde, seçimden sonraki ilk GYK toplantısında hem sendikacılar hem 
Kürt üyeler Aybar'ı terk edince, genel başkan o toplantıda istifa etti. 1969 
Aralık ayının son günlerinde (veya ocak ayının ilk günlerinde) Ağrılı M. 
Ali Aslan genel başkanlığa seçildi. Çok geçmeden o da başkanlığı bıraktı, GYK içinden sendikacı Şaban Yıldız güzün yapılacak kongreye kadar genel başkanlığa getirildi. 

1970 TİP'in kongreler yılıydı. Anadolu'da az sayıda kongreyi MDD 
aldı, buna karşılık İstanbul il kongresini şiddet de kullanarak MDD'ciler aldılar. 

1970 Kasım'ındaki TİP IV. Kongresine MDD'ciler katılmadı, PDA'cılar ise katıldı (örneğin PDA'cı Oral Çalışlar İçel delegesiydi.) Mihri Belli'ciler aynı hafta sonu (22-29 Kasım 70) gidip ayrı bir salonda toplantı yaptılar. 

Kongre'yi Emek grubu ile, önde gelen isimleri Yalçın Cerit ve Osman Sakalsız olan, Behice Boran'ın etrafında toplanmış, kendilerine “Partililer” denilen grup birlikte aldı. Boran genel başkan seçildi. (Sadun Aren başkan olmak istemiyordu.) 

IV. Kongre parti içi eğitim ve “derinlemesine örgütlenme” konuların- da kararlar aldı, ama en önemlisi Kürt Sorunu konusunda alınan kararlardı ki, 1971 Temmuzunda Anayasa Mahkemesi bu kararlara dayanarak partiyi kapattı. 


1969 - İşçi EYLEMLERİ YÜKSELİYOR 

1969 işçi sınıfı açısından hareketli bir yıldı. Şubat ayında Singer 
grevi oldu, bazı işçiler ve greve gelmiş gençler tutuklandı. Aynı yıl Sungurlar Kazan, Gamsak, Haysak, EAS Akü fabrikası grevleri oldu, ama en önemlisi Ağustos ayındaki Demir Döküm Fabrikası işgaliydi. İstanbul Topkapı Gümüşsuyu (veya Rami, tam mevkii şu anda tam aklımda değil) taraflarındaki bu Koç Holding fabrikasındaki grevi polis kıramadı, işçiler demir çubuklarla ve kaynak makineleriyle polisi geri püskürttü. Sonra asker ve tanklar geldiler, fabrikayı kuşattılar. Tankların fabrikaya çevrilmiş topları arasında megafonla konuşan albay işçiler bir saate kadar fabrikayı boşaltmadıkları takdirde ateş açacağını söyledi. Bahçede ve fabrika binasında birkaç bin işçi vardı. Gece karanlığında mühletin dolması beklenirken fabrikadan “İşçiyiz Güçlüyüz - İşçiyiz Haklıyız” sloganları yükseldi. Aynı anda gece karanlığında karşı tepelerden de “İşçiyiz Güçlüyüz - İşçiyiz Haklıyız” sesi yankılandı. Bu ses kadınlardan geliyordu ve işçilerin derenin öte yakasındaki sırtlarda bulunan gecekondulardaki eşlerinin ve çocuklarının sesleriydi. Slogan teatisi bu şekilde bir saate yakın devam etti ve mühletin dolmasına beş dakika kala fabrikanın yüksek duvarlar ardındaki tahkim edilmiş demir kapısı açıldı, işçiler malül, mahzun, sessiz, sedasız çıkarak evlerine yollandılar. 

Gecenin 1ssızlığındaki bu tablo hâlâ belleğimdedir ve özellikle karşı sırtlardan gelen ses kulaklarımdadır. (O sırada Hacettepe Yer Bilimleri Fakültesinde asistan olduğum için vaktim müsaitti, seyahat kabiliyetim vardı, İstanbul'da grev olduğunu ya gazetelerden okurdum veya yakın arkadaşım (ve öğrenci lideri olduğu halde işçi çalışmaları yapan) Harun Karadeniz ailecek tanıdığım nişanlısı vasıtasıyla bana telefon ettirir, grev haberi gazeteye yansımadan haber verirdi, ben de ilk fırsatta İstanbul'a grev çadırlarına grevcileri ziyarete giderdim. Grevci işçiler dışarıdan ilgi beklerler, sendika tek başına yetmez. “Hacettepe'den bir hoca gelmiş” diye memnun olurlardı. Orada herhangi bir partinin propagandası yapmazsanız, nasıl konuşulacağını bilirseniz, hüsnü kabul görürsünüz. Zaten birkaçı hariç gittiğim grevlere Harun'la birlikte giderdim, Harun o sıralarda Kartal'da bir İşçi Birliği kurmuştu, doktor getirir, işçi çocuklarına parasız ders verdirir, bir sokak tiyatrosu olarak kurulan Devrim İçin Hareket Tiyatrosunun ve bazı halk ozanlarının katıldıkları, ya da genç şairlerin (mesela Süreya Kanıpak Berfe'nin) Nazım Hikmet'ten, Ahmet Arif'ten, şiirler okudukları kültür programları düzenlerdi. (Devrim İçin Hareket Tiyatrosunda Ali ve Işıl Özgentürk, sonradan 12 Mart dönemi çalışmalarında —ve TSİP'te— birlikte olacağım Veli Gürcan, 12 Eylül döneminde İslamiyeti seçen Ulvi Alacakaptan o tiyatrodan aklımda kalan isimler.) Harun Karadeniz özellikle Kartallı işçilerin adını duydukları, sempati besledikleri biriydi.) 

Yasal olan veya olmayan işçi grevleri, haddi hesabı olmayan yemek boykotları ve fabrika işgalleri daha ziyade DİSK'li işçiler veya bağımsız denilen konfederasyonsuz sendikaların işçileri (mesela Otomobil İş veya 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o sırada bağımsız olan ama sonradan DİSK'i katılan Tekstil İş) tarafından gerçekleştiriliyordu. Türk-İş yönetimi ve Başkan Seyfi Demirsoy, Genel Sekreter Halil Tunç ikilisi bu hareketlenme karşısında tabanın altlarından kaymasından çekindiler ve ağustos sıcağında (Demir Döküm işgalinden sonra) Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir işçi mitingi düzenlediler. Para dökülünce otobüslerle Anadolu'dan getirilmiş işçilerle yapılan mitingde 30.000 kadar insan toplanmıştı, ama yöneticilerin konuşmaları nedeniyle ruhsuzdu. Öte yandan bu miting 31 Aralık 1961 Saraçhane Mitinginden sonraki en büyük işçi mitingiydi. 


1970 OCAK - AYDINLIK BÖLÜNÜYOR 

TİP'te bu değişmenin olduğu günlerde MDD hareketi bölündü ve yukarıda söz ettiğim gibi iki Aydınlık dergisi yayına başladı. 

Bu bölünmeden çok, Doğu Perinçek ekibinin Aydınlık Sosyalist Dergi'nin yazı kurulundan atılmasıydı. Onlar da gidip Proleter Devrimci Aydınlık'ı çıkarınca bölünme ortaya çıktı, MDD yandaşları iki Aydınlık arasında tercih yaptılar. 

Daha sonra öğreniyoruz ki, onların atılmalarına Belli değil, Mahir Çayan grubu neden olmuş. Nitekim 1970 sonunda bu kez Mihri Belli grubu Aydınlık Sosyalist Dergi'den uzaklaştırıldığında Mahir Çayan “Bu bir bölünme değildir, Doğu Perinçek takımını Aydınlık'tan biz attık. Biz onları atarken Belli kararsızdı. Mihri Belli saflarımıza sonradan katılmış bir arkadaştır” diyecekti. 

PDA ekibi 1969'un Mayıs, Haziran aylarında Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesini Türkiye'de başlatanlar oldu. Fakat öğrenci forumlarında itilip kakılıyorlardı. Dev Genç içinde onlara hayat hakkı tanınmıyordu. 

Aynı aylarda Hikmet Kıvılcımlı üç kitap yayınlayarak MDD görüşünü karşısına aldı, Demokratik Zortlama vb. gibi yakıştırmalarda bulundu ve büyükçe bir ilgi gördü. Kıvılcımlı'nın niçin bu görüşlerini açıklamak için neden o zamana kadar beklediği bir başka sorudur. MDD'den farkını daha önce koysaydı, birçok militanın THKO ve THKP-C'ye gitmesini önleyebilirdi. 

1970'in güz aylarında haftalık Sosyalist dergisi yayınlanmaya başladı. Dergi Ankara'da da hareketli bir büro açtı. Sağlıklı sağlıksız birçok 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insan Kıvılcımlı'cı oldu. Fakat bir ayıklanma ve sağlıklaşma süreci yaşanmadan 12 Mart 1971 darbesi geldi, zaten darbeden önce Doktor siyasi polis tarafından Erenköy'e muayenehanesine gelen siyasi polisçe gözaltına alınacakken firar etti. 


KÜRT ÖRGÜTLENMESİ DDKO 

Bu arada Kürt öğrenciler de TİP'ten ve MDD'den bağımsız olarak örgütlenmeye başladılar. Fakat onların asıl karşı oldukları tabi ki Kemalist MDD idi. 

1966 yılındaki ünlü Doğu Mitingleri TİP'in önemli bir tarihsel 
eylemidir. Şimdi anımsamadığım sayıdaki il ya da ilçede düzenlenen Doğu Mitingleri TİP yöneticilerini bile şaşırtacak, hatta ürkütecek bir ilgi bulmuştu. 

O zamana değin Kürt siyaseti genellikle KDP'nin elindeydi. Gerici, feodal ve kısmen eşraf öğelerden oluşan ve ciddiye alınacak bir örgütlenmesi olmayan, hatta örgütlenmesi bile olmayan, sadece insanların birbirleri arasındaki feodal ilişkilerle süren KDP, TİP'in Doğu Mitingleri ile tuzla buz oldu. TİP KDP'nin bütün kitlesini bir-iki ayda çekti aldı. 

Fetret devrinde aralarında organik bağ bulunmayan üç adet DDKO (Devrimci Doğu Kültür Ocakları) kuruldu. İstanbul DDKO, Beyazıt'ta Marmara Sinemasının arkasındaki sokaktaydı. Başlarında Ömer Çetin, Necmettin Büyükkaya gibi isimler vardı. Ömer Çetin daha sonra Dr. Sait Kırmızıtoprak kanadının bir ismi olarak Van Kalesi'nde yapılan toplantı ile Kürdistan İşçi Partisi'ni kuracak ve 1970'lerde bu akım DDKD (Devrimci Doğu Kültür Dernekleri) diye örgütlenecek, Devrimci Demokratlar adıyla yarı legal bir harekete dönüşecekti. 

Necmettin Büyükkaya 12 Mart sürecinde Barzani hareketindeki Sait Elçi ve Sait Kırmızıtoprak hesaplaşmasında Kırmızıtoprak taraftarıydı (Iraktaki Türkiye KDP'sininin sağ kanadını oluşturan Sait Elçi'yi Kırmızıtoprak taraftarları öldürünce, Kırmızıtoprak'ı da Barzani öldürttü. Sağ kalanlar Talabani'ye sığınrılar. 

Bunlardan önde gelen iki isim Necmettin Büyükkaya ve Muhterem Biçimli idi. Biçimli 1976 veya 77'de esrarengiz bir trafik kazasında Tunceli-Elazığ yolunda öldü. Büyükkaya Talabani'nin yanında çalıştı, ama 12 Eylül 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döneminin başlarında Türkiye'de yakalandı. Diyarbakır Askeri Cezaevindeki direnişte askerler tarafından öldürüldü. 

ı96o'ların sonunda Ankara DDKO'nun başında Muşlu Mümtaz ve Orhan Kotan Kardeşler, eski FKF başkanı Zülküf Şahin'in kardeşi Fikret Şahin, sonraki yıllarda Cem Boyner'in Yeni Demokrasi Hareketinde yer alacak olan Ümit Fırat ve son zamanlarda İsveç'teki bir Kürt kurumunun sözcüsü olarak sık sık Türkiye'deki TV tartışmalarına çağrılan İbrahim Güçlü vardı. 

Benim 1969 ve 7o yıllarında onlarla yakın ilişkilerim oldu, siyasi hiçbir bağım yoktu, ama istekleri üzerine Kurtuluş'taki dernek binalarında üyelerine Marksizm dersleri veriyordum. Mensuplarının “Kürtçü değil Marksist-Leninist olmasını” istedikleri için bu dersleri benden rica etmişlerdi, Marksizm söyleşilerinin dışında, küçük ekiplerle haftada bir-iki akşam yoğunlaştırılmış Marksizm dersleri yapıyorduk. Diyalektik ve tarihsel materyalizm, feodal toplum, kapitalizm nedir, değer ve emek kuramları, emperyalizm, Leninizm anımsadığım başlıca konulardı. 

12 Mart'ta Diyarbakır hapishanelerinde Ankara DDKO üyeleri siyasi 
bir grup gibi davrandılar. İsmail Beşikçi de onlara katıldı. Afla çıkınca bazı 
ilçelerde (mesela Siverek ve Ergani'de) kahraman gibi karşılandılar. 1974 
yılında en güçlü Kürt grubu onlardı. Gruplarının adı, çıkardıkları derginin adı olan Rızgari (Özgürlük) idi. Sonraki yıllarda bölündüler, daha sosyalizan olan kanat (İbrahim Güçlü) Ala Rızgari (Kızıl Özgürlük) grubunu kurdu. Fakat ikisi de güçsüz kaldılar. 

Kemal Burkay, Mehdi Zana, Naci Kutlay, Tarık Z. Ekinci, İhsan Aksoy 1975'de ikinci TİP'e katıldılar, ama Tip merkezi Burkay'ın çıkardığı Özgürlük Yolu dergisinin kapatılmasını isteyince bu grup (Ekinci hariç) partiden ayrılarak Özgürlük Yolu Grubu adını aldı. Derneklerinin adı DHKD idi. (Partilerinin adı TKSP imiş: Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi.) Kısa bir dönem Kürt hareketinde onlar güçlüydüler. Fakat daha sonra 1970'lerin sonlarına doğru Devrimci Demokratlar (Kürdistan İşçi Partisi - KİP) bölgede hayli güçlendi. 1977 Aralık Yerel Seçimlerinde Diyarbakır belediye başkanlığını Mehdi Zana kazandı (belediye meclisi üyeleri olarak TSİP listesinden seçimlere girdiler), Ağrı Belediye başkanlığını da Özgürlük Yolu kazandı. 
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Gene 1976'da TSİPli öğretmenler Özgürlük Yolu delegeleriyle ittifak yaparak Töb-Der merkez yönetimini almışlardı. Kongrede Özgürlük Yolu'nun delege sayısı 9-1o idi, TSİP onlarsız da kongreyi kazanabilirdi, ama ilkesel olarak Türk-Kürt kardeşliği nedeniyle onlara ittifak önerisi götürüldü. O kongrede asıl güçlü olan Kürt gurubu kendisine Doğu Bağımsızlar Grubu adını veren, ama Türk soluyla ittifak yapmayız diyerek hiçbir ittifaka girmeyen gruptu. Onların önemli bir bölümü sonradan DDKD'li oldular, daha sonra da bir kısımı PKK'ya katıldı. Fakat bir süre sonra (1978 sonunda) Mehdi Zana ile Burkay'ın arası açıldı, Mehdi Zana, İhsan Aksoy ve birkaç arkadaşı ayrıldılar. Zana legal bir Kürt partisi kurmak için hazırlıklar yapıyor, finansman sağlayacak yatırımlara gidiyor, ileride günlük gazete çıkaracak planlarla matbaa kuruyordu, ama 1980 Nisan'ında Özgürlükçüler Diyarbakır Dilan Sinemasında faşist ve kontrgerillacı bir hava üsteğmenini öldürünce devlet üzerlerine yürüdü, önde gelen kadroları tutuklandılar, çoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve Özgürlük Yolu Türkiye'de silindi, ama Avrupa'da Kürt işçileri arasında KOMKAR olarak gücünü korudu. 

Devrimci Demokratlar 1979 Ekimindeki Kısmi Senato seçimlerine TSİP'le birlikte katıldı. TSİP'in kontenjanından TV-Radyo konuşmaları yaptılar. Seçim yapılan Mardin, Siirt ve Van illerinde yoğun çalışmaları vardı, Mardin ve Siirt'te senatör değil, ama toplam 3 milletvekili çıkaracak kadar oy alındı. Seçim sonuçları TSİP'e sıçrama yaptırttı, çünkü kendisiyle rekabet halinde olan TİP'in oylarını iki buçuğa katlayan sayısal bir düzeye ulaşmıştı. 
Bu seçimler TİP'i daha güçlü sanan sosyalist seçmen nezdinde TSİP'e itibar kazandırmıştı, hatta Canan Bıçakçı ve Aybar'ın Sosyalist Partisi bile Boran-Sargın'ın partisinden fazla oy aldı. Bu seçim sonuçları TİP'in önemli ölçüde üye kaybetmesine yol açtı, 12 Eylül'e girildiğinde TİP'ten geriye fazla bir şey kalmamıştı. Bu nedenle, yurt dışındayken bir süre sonra TKP'ye giderek, TBKP adıyla “parti kartını ceplerine koyma” politikası izlediler. Birleşmede tamamen Gorbaçov politikasına uygun sosyal demokratvari bir program hâkim oldu. O kadar ki 1950'lerde ve sonrasında NATO'dan çıkmayı savunmuş, 1960'larda parlamentoda dışişleri komisyonu üyesi olarak sosyalist muhalefetin dışişleri gölge bakanı gibi çalışmış Behice Boran NATO'dan çıkmamayı öngören TBKP programına imza koymuştur. 
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Andığım senato seçimlerinde TSİP-DDKD ittifakının sağladığı sonuç tüm bölgede DDKD'ye önemli bir itibar ve meşruiyet getirdi, çünkü her şeye rağmen halk belli bir meşruiyet arıyordu, radyo ve televizyonda konuşabilen bir hareket onlar için hem güçlüydü, hem de gücünü kabul ettirdiği için bu meşruiyeti koparmıştı. 12 Eylül'e girildiğinde KİP (DDKD) en güçlü gruptu, ama bölünüp ve dağıldılar. 1984 15 Ağustos'ta Eruh çıkartması sonucunda PKK aldı başını yürüdü. 


SOSYALİST PARTİ İÇİN TEORİ PRATİK BİRLİĞİ DERGİSİ 

Bu fetret devrinde ben ve bazı arkadaşlarım önce araştırma yapmak için çalışmalara başladık. Sovyet, Çin, Doğu Avrupa Devrimleri, Güney Doğu Asya Devrimleri, Latin Amerika ve Afrika'daki sosyal yapıyı inceleyen çalışmalar yaptık ve onları yazılı metinler haline getirdik. (Ben Çin devrimini, Çağatay Anadol Doğu Avrupa devrimlerini, Orhan Silier ve ODTÜ iktisat doçenti Oya Köymen Ekim devrimini, Oya Baydar Afrika'yı, Barış Pirhasan'ın da içinde bulunduğu gençler grubu Latin Amerika'yı inceledi.) 

Daha sonra bir büro tuttuk, gençlerle Marksist felsefe ve iktisat eğitimi yaptık, Anadolu'daki mahalli yayınlarla ilişki kurup onların kullanabilecekleri şekilde hacimli bir haftalık haber bülteni yayınlayıp gönderdik (Anadolu Yayınlarıyla Dayanışma Derneği - AYDEDE). Sonradan Doğan Tarkan ve bir grup genç bu gruptan ayrıldılar. 

Sosyalist Parti için Teori ve Pratik Birliği dergisi 1971 Ocak ayında ilk sayısını yayınladı, Oya Köymen'in basın ve sendika arşivlerinden yaptığı ve son on yılın işçi hareketlerini ayrıntılı inceleyen araştırması, Oya Baydar'ın yaptığı Türkiye'de tarım ve köylülüğün durumu ve benim “Marksizm-Leninizm ve Milliyetçilik” başlığıyla yayınladığım Kürt sorunu yazıları derginin bugün de okunabilecek yazıları arasındadır. TİP'le ilgili inceleme yazısı derginin öngörüsünü özetliyordu. Hareketin önündeki hedefin ve görevin genel ve yetersiz bir sosyalizm anlayışını aşıp, teoride ve pratikte Leninistleşmek olduğunu söylüyorduk. Derginin son sayısı Nisan'da çıktı. 12 Mart muhtırası ve darbe girişimine karşı çıkıldı, sahte reform kabinesi eleştirildi ve rejimin diktatörlüğe gittiği söylendi. Nitekim 25 Nisan 1971'deki sıkıyönetim nedeniyle Mayıs sayısını yayınlayamadık, derginin tashih provaları elimizde kaldı. 
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Grubun yukarıda saydığım çalışmaları o tarihe kadar sürdü, o sırada Yenigün gazetesi atılım yapmıştı, hemen hemen tüm sayfalarını biz dolduruyorduk. TRT Tercüme Bürosuyla (Emil Galip Sandalcı da oradaydı) Basın Yayın Genel Müdürlüğü bültenlerinden bize dünya ajanslarından ve gazetelerinden çevrilmiş çok zengin bültenler geliyordu. Biz de TASS, Pravda, İzvestiya dahil seçtiğimiz sol dünya haber ve yorumlarını gazetede yansıtıyorduk. Ekonomi sayfalarındaki haber ve Marksist öğretici yazılar, iş ve işçi haberleri dahil, Yenigün tam bir günlük sosyalist gazete olmuştu. 

Maden İş'e paralel olarak Basın İş Ankara Şubesinde dersler verdik. 
Sendika aracılığıyla organizatör olarak fabrikalara gittik (kira gideri, başkanın maaşı ve çaycı harçlığı dışında sendikanın bütçesi yoktu, aidatlar genel merkezin hesabına yatardı) biz bedava çalışan işyeri örgütleyicileri idik, lazım olan harcamaları bile kendimiz yapardık. Hatta Eskişehir yolundaki bir İtalyan galvaniz fabrikasında grev bile örgütledik. Çünkü sendikanın grev kararını aldıracak, noter önünde oylama yaptırtıp tescil edecek, işçileri sağlam tutacak parası ve elemanı yoktu. Grevin o kadar sahibiydik ki, fabrikanın Kavaklıdere Bestekâr Sokak'taki merkez bürosundaki İtalyanlar ve Türk mühendisler sendika şube başkanını değil, bizi muhatap alıyorlar, meseleleri görüşmek için Hacettepe Üniversitesinden beni telefonla arıyorlar, benimle tercümansız konuşuyorlardı. Onlar için sendika başkanı bendim. İşvereni telaşlandıran olay şuydu: Fabrika demonte haldeki elektrifikasyon pilonlarını galvanizliyor, numaralayıp Anadolu'ya yolluyordu. 
Fırınlar eritilmiş galvanizle doluyken greve başladık. Fırınları tamamen söndürürsek galvaniz 3 günde donacak, buğday silosu hacmindeki dev hazneler ve fırınlar kullanılmaz hale gelecekti. İsçilerin bize öğrettiği ikinci hile şuydu: Sandıklanan numaralı pilon putrelleri sandıklara yanlış konulunca mesela Elazığ'a giden sandıktan çıkan parçalarla pilon montajı tamamlanamayacak, aynı şey Isparta'da ve başka yerlerde de olacak, iş düzeltilinceye dek işveren akla karayı seçecekti. Grev sürerken ODTÜ'den Dev Gençliler gelip işçilere doğru bilinç vermek amacıyla “eylem koydular,” 'Tam Bağımsız Türkiye bildirisi dağıttılar (firma İtalyan'dı ya!), ses getirsin, gazeteye geçsin diye barikat kurup otoyolu trafiğe kapattılar, işe jandarma ve asker el koydu, sendikacı korktu, işçiler zaten deneyli sanayi işçisi olmayıp, çoğu 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Çorum'dan gelmiş geçici işçiydiler. Böylece grev kırıldı. Anti-emperyalist eylem İtalyan işverene rahat nefes aldırdı. 

Son olarak ekleyeyim; İstanbul'da ış Haziran 1970 günü isçiler kente yürüyünce, o gece sabaha kadar Maden İş ve Basın İş ile yürüyüş hazırladık ve ertesi gün Ankara Büyük Sanayi Çarşısı içindeki bir fabrikanın işçileriyle başlayıp, atölyeler ve tamirhaneler arasında gezip slogan atarak, isçilere İstanbul'daki kardeşlerini anımsatarak bir-iki bin kişilik isçi- öğrenci korteji halinde çarşı içinde tur attık, ama iş uzayınca polis gelip bizi dağıttı, fakat eylem amacına ulaştı. Sendika bize teşekkür etti. 


HAZİRAN 1970 - İSTANBUL PROLETARYASI KENTE YÜRÜYOR 

Oyıl bütün solu derinden etkileyecek ve cuntacılığa darbe indirecek, Türkiye de kapitalizm ve dolayısıyla işçi sınıfı gelişmemiştir diyen görüşleri silip atacak önemli bir olay oldu. Ancak daha önce, 1960 sonrasının on yıllık işçi eylemleri yükselişini anmakta yarar var. 

31 Aralık 1961'de Türk-İş'in sendikal haklar için düzenlediği Saraçhanebaşı mitingi uzun yıllar baskı altında tutulmuş işçi hareketinin on binler halinde meydanlara çıktığı önemli bir işçi olayıydı. 1962'deki ünlü Kavel grevi işçi sınıfı tarihimizdeki bir başka değerli direniştir. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir şiirine ve kitabına adı verdiği Kavel, o haklar yasada tanınmadan önce o hakkın işçiler tarafından fiilen gerçekleştirildiği işyeriydi, bir ihkak-ı hak idi. 

İsmet İnönü'nün koalisyon hükümeti tarafından Temmuz 1963'te iş mevzuatını düzenleyen 274-275 sayılı yasalar çıkarıldığında Çalışma Bakanlığı'nda Bülent Ecevit bulunuyordu. 

ı96o'lardaki diğer önemli bir direniş Zonguldak Kozlu'daki kömür işçilerinin jandarma kurşunuyla iki ölü verdikleri direnişleriydi: Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar sınıf tarihine geçtiler, onların cenaze törenlerini siyah-beyaz görüntüleyen gazeteci ise yılın fotoğrafçısı seçildi. Bir tepenin sağrısında birerli-ikişerli kol halinde yürüyen bir avuç işçi ve omuzlarında birbirini izleyen iki tabutun sadece siyah siluetlerini görüntüleyen o fotoğraf uluslararası albümlere bile geçmişti. İşçi hareketinin gelişmesi Türk-İş'in tutucu kabuğunu çatlattı, 13 Şubat 1967'de Türk-İş'ten ayrılan yedi 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sendika tarafından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu ve hızla gelişti. 

1968-1970 arasında Singer, Sungurlar, Gamak, Haymak grev ve direnişleri, Türk Demir Döküm işgali o eylemler arasında öne çıkanlardı. Bu gelişmeler burjuvaziyi ürküttü ve iktidar partisi AP ile ana muhalefet partisi CHP (yani başbakan Süleyman Demirel ile muhalefet lideri İsmet İnönü ve onun genel sekreteri, yani yasa tasarısını uzmanlarıyla birlikte hazırlamış olan eski bakan Bülent Ecevit) el ele vererek 274-75 sayılı yasaları geriye doğru değiştirdiler, sendika seçme, değiştirme özgürlüğünü kısıtladılar. Yasa 11 
Haziran 1970'te TBMM'nin üst meclisi senatodan geçti ve Cumhurbaşkanı (eski Genel Kurmay Başkanı) Sunay tarafından onaylandı. Asıl amaç Türk-İşten DİSK'e işçi akışını engellemekti. O sırada Türk-İş yönetimine AP hakimdi, muhalefetteki sosyal demokrat dört sendika CHP yanlısıydı. 

ış Haziran 1970 sabahı işçi eylemi dört koldan İstanbul'a doğru yürüyüşlerle başladı. Hareketi başlatanlar Maden İş, Lastik İş ve Kimya İş mensuplarıydı. Kartal'dan Singer işçileri Ankara asfaltında yürürlerken, Soğanlı'da Haymak, Göztepe kavşağında Otosan ve DMO işçileri onlara katıldılar. Diğer yürüyüş kolu Derby işçileriyle Londra Asfaltı'nda başladı. 
Bakırköy'de Emayetaş'la genişleyen kol Topkapı'dan Sağmalcılar'a yöneldi, eylemciler Türk Demir Döküm, Elektrometal ve Sungurlar işçileriyle Eyüp'e geldiler. Üçüncü yürüyüş kolu Beykoz-Paşabahçe ile Üsküdar arasındaydı. 

Ertesi gün, Topkapı dışından değişik kollardan gelen işçiler birleşerek vilayete ve Eminönü'ne yöneldiler. Vali köprüleri açtırdı. Levent yönün- den gelen Tekfen, Eczacıbaşı, Philips, Roche, Arı Bisküvi ve başka fabrika işçileri de kente yürüdüler. Gebze ve Kartal'dan gelenler Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy kaymakamlığı önüne ulaştılar. Beykoz - Üsküdar hattı da tekrar kuruldu, ayrıca Kâğıthane-Beyoğlu arasında da bir başka yürüyüş kolu oluştu. 

Eylemlerde Singer, Türk Demir Döküm, Arçelik, Sungurlar, Profilo, Rabak, Gamak, Haymak, Philips, Uzel Traktör, AEG-Eti, Magirus, Gislaved, Derby, Magirus, Türk Kablo, Grundig, EAS Akü, Auer, DMO, Aksan, Emayetaş, Hoover, Aygaz, Türkeli, Elektrometal, Roche, Arı Bisküvi vb. gibi zamanın önemli sanayi kuruluşlarından 75.000 işçi vardı. Daha da ilginci, 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eylemleri DİSK işçileri başlattığı halde, Türk-İş üyesi işçilerin de harekete katılmalarıydı. 

İlk gün hükümet sıkıyönetim ilan etti. Kadıköy'deki çatışmalarda iki işçi, bir polis, bir de esnaf öldü. Yüzlerce işçi tutuklandı. Onların çoğu fabrikalarında işçi liderleriydi. DİSK yöneticileri ve fabrikalarda başı çeken işçi eylemciler ile harekete aktif olarak katılan öğrenciler tutuklanarak, Selimiye kışlasına götürüldükten sonra Sıkıyönetim Mahkemesine çıkarıldılar. İşverenler bu tutuklamaları fırsat bilerek, işe gelmedikleri gerekçesiyle işyeri liderlerinin işlerine son verdiler. Oluşturdukları kara listeler tüm fabrikaların personel servislerine kılavuz oldu, adları yazılı işçiler iş bulamadılar, 12 Mart 1971'de gelen askeri rejim bu terörü kalıcılaştırınca, o işçi liderlerinin kimisi köyüne, kasabasına döndü, kimisi köfteci, işportacı oldu. Ama, 12 Mart içinde yeni işçi liderleri hızla yetişmeye başladı, üstelik yenilerin çoğu sosyalistti. 1970'li yıllarda işçi hareketinde, sendikal mücadelede o sosyalist işçiler etkin rol aldılar. 

16 Haziran'da Ankara Sanayi Çarşısında DİSK'li sendikalar da yürüyüş düzenlediler. Birçok kişi gözaltına alındı. 15 Haziran akşamı CHP organı Ulus gazetesi çalışanları Rüzgârlı Sokak'taki gazete binasını ve matbaasını işgal ederek, ertesi günkü sayıyı kendilerinin çıkaracaklarını söylediler. CHP Genel Sekreteri Ecevit”le yapılan pazarlık sonucunda yazdıkları bir bildiriyi ön sayfadan yayınlamak kaydıyla uzlaşmaya vardılar. Bağımsız Tekstil Sendikası (Rıza Güven) Ankara'da Dilşad Düğün Salonunda kamuya açık bir toplantı düzenleyerek, yeni yasayı kınadı, iptalini istedi. Toplantıya bir-iki CHP milletvekili ya da senatörü de katıldı. En önemlisi, CHP Genel Sekreteri Ecevit özeleştiri yaptı. CHP bizzat kendisinin işbirliğiyle geçen yasa değişikliğinin iptali için İnönü ve Ecevit'in imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Türkiye İşçi Partisi'nin açtığı iptal davasına katıldı. Anayasa Mahkemesi, konuyu geciktirmeden, yasa değişikliklerini iptal etti. 

1970 Kasım'ında Adana'daki işçi eylemleri de Adana'nın 15-16 
Haziranı oldu. 


I2 MART DÖNEMİNE GİRİŞ 
Görüldüğü gibi o yıllarda soldaki bütün merkezler 1970 sonundaki bölünmeden sonra Ankara'daydı. Ve sosyalist siyasi hareketin Ankara'da 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herhangi bir emekçi tabanı bulunmadığı, var olduğu kadarıyla da bu bölünmeler nedeniyle kısıtlı emekçi tabanının hareketten uzaklaştığı düşünülürse, Ankara'da olup bitenlerde kitle hemen hemen tamamen öğrencilerden oluşmaktaydı. 

Böyle bir durumda siyasi grupların Ankara'daki güçleri öğrencilere ve dolayısıyla fakültelere bağlıydı. Mahir Çayan SBF'ye hemen hemen hakimdi, ODTÜ öğrenci lideri Sinan Cemgil olduğu için (aşağıda değineceğim) Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'ın bulunduğu grup çoğunluktaydı, ama yeni Dev Genç Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Ulaş Bardakçı gibi sevilen isimler nedeniyle Mahir Çayan grubu da orada hayli güçlüydü. Dışkapı'daki Ziraat ve Veteriner fakültelerinde (oradaki öğrenci lideri Attila Sarp olduğu için) Mihri Belli grubu vardı. Hacettepe'deki solcu öğrenciler bölünmelerde tarafsız kalmışlardı, hiçbir gruba bağlı değillerdi. 

Bu grupların hiçbirinin Ankara'da sendikalara aldırdıkları yoktu, zaten DİSK Ankara'da yok denilecek durumdaydı, Ankara'daki başlıca fabrikaların kamu işyerleri olması nedeniyle Ankara'da tamamen Türk-İş hâkimdi. 

Yukarıda yazılanları özetlersek 1967'de TİP/MDD şeklinde başlayan ayrılık ve karşıtlık birkaç yıl içinde şuraya varmıştı: TİP merkezinde Emek Grubu ile Boran ve ona bağlı Partililer yan yana iki gruptular ve onlar henüz aralarındaki sorunları halledip tekleşmeden 12 Mart'a girildi. TİP Ankara çevresinde Aybarcılar da vardı. TİP gruplarının öğrenci içinde desteği yoktu. MDD bölünmesi sonucunda beş grup ortaya çıkmıştı, en güçlü olan (THKP-C diye kendisini deklare edecek olan) Mahir'ciler'di, sonradan THKO olarak adını duyuracak grup ile PDA'cılar, Mihri Belli'ci MDD'ciler ve Sosyalist gazetesi Ankara bürosu etrafında toplanmış kısaca “Doktorcu” denilen Kıvılcımlı taraftarları vardı. 


Ocak 1971 THKO KENDİSİNİ DEKLARE EDİYOR 

Ocak ayı başında Ankara'da İş Bankası (Emek Şubesi) soyuldu ve soygunu yapanlar kendilerini Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) diye deklare ettiler. Polis tanıkların teşhislerinde Deniz Gezmiş'in adını açıkladı, bütün kentte yoğun aramalar başladı. 
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Deniz Gezmiş Üsküdar TİP üyesiydi, Hukuk Fakültesinde öğrenciyken DÖB (Devrimci Öğrenci Birliği) adlı bir dernek kurmuştu. DÖB Deniz'in adıyla anılıyordu, ama hiçbir zaman siyasi bir grup olmadı, hep MDD'ci ve Mihri Belli'ci kalan Mustafa Gürkan, sonradan Doktorcu olan Selahattin Okur ve Demir Küçükaydın DÖB/'lüler arasındaydı. DÖB'lüler, başta Deniz Gezmiş 1968 üniversite işgalinde aktif bir rol oynamışlardı, ama Deniz Gezmiş fakülte ve daha alt birimlerden seçilerek gelmiş kurul olarak eylemi yöneten İşgal ve Boykot Komiteleri İcra Konseyinde yoktu. 

İstanbul'daki bütün öğrenci yürüyüşlerinin başında Deniz Gezmiş vardı. Bu nedenle başı sık sık polisle derde girerdi, birkaç tez kısa süreler hapiste yatmıştı. Sanırım 1970 başlarında gelip ODTU kampüsünde (ünlü 201-202. odada) kalmaya başladı, polisçe arandığı için kampüsten çıkıp şehre pek gelmiyordu. O sırada Hüseyin İnan grubuyla bütünleşti. 

Bu grubun kendi içinde belirgin bir hiyerarşi yoktu, tek tek pratik görevler öne çıkıyordu, ama her şeye rağmen ODTÜ öğrencisi Hüseyin İnan adı konulmamış lider durumundaydı. Diğer önemli isimler ODTÜ'lü Yusuf Aslan, ODTÜ Öğrenci Forumu (ve Fikir Klübü) başkanı Sinan Cemgil ODTÜ'lü Attila Keskin, Müfit Özdeş, (Sinan'la birlikte Nurhak'ta ölen) Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga ve Hacı Tonak idi. 

Önceleri ODTÜ”lü bir arkadaş grubuydular, aralarında bazıları daha önce ABD Büyükelçisi ve CIA ajanı Komer 1969 Ocağında Rektör Kemal Kurdaş'ı ziyarete geldiğinde arabasını yakan öğrenciler arasındaydılar. 

Bu gruba mensup olanlar yukarıda andığımız Belli-Perinçek-Çayan gruplaşmalarının ve karşıtlaşmalarının dışında kaldılar. Latin Amerika kır gerillasından ve “gerilla fokosu” (ocağı) ile başlayıp gelişecek ve gelip kentleri kuşatacak modelden etkilendiler. 

Taylan Özgür yakın arkadaşlarıydı. Taylan güpegündüz Beyazıt Meydanı'nda bir sivil tarafından öldürüldü, katil serinkanlı biçimde hazır (sürücülü) bir otomobile binip gitti. (O sırada bir 1. Şube polisinin cinayeti işlediği söylendi, fakat sonraki yıllarda Taylan'ın kız kardeşi o şahsın sivil giyinmiş bir istihbarat üsteğmeni olduğunu öğrendiğini söyledi.) 

Taylan Özgür'ün ölümü bu arkadaşları siyasi bakımdan çok etkilemişti. (Sinan Cemgil oğluna Taylan adını verdi.) Sinan ve arkadaşları 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“şehirler emperyalizmin tuzağı, devrimcilerin mezarıdır” diyorlar, “şehirlerde kaldığımız müddetçe bizi de Taylan gibi avlayacaklar” diye ekliyorlardı. TİP'ten sosyalist bir köylü lideri olarak tanıdıkları Teslim Töre'nin ilişkili olduğu Adıyaman-Nurhak'lı ilerici köyler ve köylüler nedeniyle köylülükte devrimci bir potansiyel buluyorlardı. 

Bu arkadaşlarla yaptığımız dostane sohbet ve tartışmalarda onları görüşlerinden caydırmak olanağı yoktu. Köylülere devrimcilik atfetme- nin yanılsama (illüzyon) olduğunu Türkiye'de gerilla potansiyelinin ve öyle bir köylülüğün bulunmadığını, bunun ancak Kürtler için söz konusu olabileceğini, ayrıca kurtarılmış bölgeler yoluyla şehirlere ve iktidara yürünemeyeceğini söylüyorduk, kabul etmiyorlardı. Zorlandıkları yerde taşıdıkları bir çeşit fedailik ve intihar psikolojisi ortaya çıkıyordu. “Bizden bir kişi ölür, ama onun ölümü bin kişiyi uyandırır” diyorlardı. Hiç unutmadığın bir tartışmayı nakledeyim. Çağatay Anadol bir Amerikan dergisindeki bir yazıyı okumuş ve dergiyi getirmişti. Güney Amerika'da bir ülkede gerilla hareketine karşı operasyon yapan CIA subayları gerillaların bulunduğu büyükçe bir koruyu veya ormanı kuşatırlar, çepeçevre mazot dökerek ateşe verirler. Alevler dışarıdan içeri doğru ağaçları yakarak ilerlerken, gerillaların bir kısmı kurtulmak için dışarı çıkar ve çepeçevre bekleyen askerlerin kurşunlarına hedef olurlar, çıkmayanlar ise yanarak ölürler. 

7o küsur gerilla ölür. Bol fotoğraflı bu haberi Çağatay Sinan'a göstererek, sizi de böyle öldürecekler, nahak yere ziyan olacaksınız, dediğinde Sinan aynen şöyle dedi “7o kişi ölür ama 70 bin kişiyi devrime kazanırlar.” 
Bir başka defasında gene Çağatay'la bir tartışmasında “Öleceğim, ama hiç değilse Taylan gibi sırtımdan pisi pisine vurularak ölmeyeceğim, silahım elimde çarpışarak öleceğim” der. (Sinan'ın eşi Şirin bu görüşlerin, duyguların ve tartışmaların daha nicelerine tanıktır.) 

Bu arkadaşlar dağa ve köylere lojistik yığınak yapıyorlardı. Buranın Nurhak olduğunu sonradan öğrendik. Bu arkadaşların çoğu (Sinan hariç) Filistin gerilla kamplarına gidip geliyorlardı. (Nitekim, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve birkaç arkadaşı Filistin dönüşü Diyarbakır'da kendilerinden şüphelenen bir belediye zabıta memurunun marifetiyle yakalandılar, Diyarbakır Cezaevinde yattılar, ODTÜ Öğrenci Forumu toplanarak, dayanışma amacıyla Çağatay Anadol'u Diyarbakır'a onları ziyarete gönderdi. 

İş Bankası soygunundan sonra birkaç ABD'li er kaçırdılar, THKO bildirisinin radyoda okunmasını istediler, sonra erleri serbest bıraktılar, İstanbul Bakırköy'de psikiyatri kliniği sahibi Dr. Rahmi Duman'ın oğlu Hakan Duman'ı kaçırıp 250.000 TL (o zamanın parasıyla 20.000 dolar) fidye istediler. THKO'nun kamuoyunca duyulan diğer bir eylemi 12 Mart darbesinden sonra 25 Nisan'da ilan edilen sıkıyönetimden kısa bir süre sonra Unkapanı Ziraat Bankası soygunuydu. Daha sonra Kızıldere'de ölecek olan Diyarbakırlı Ömer Ayna bu soygun nedeniyle tutuklanmıştı. THKO'nun İstanbul'daki kadroları arasında Kızıldere'de ölen Cihan Alptekin, (1970'li yıllarda intihar eden) Metin Yıldırımtürk ile kardeşi Yavuz, Elif Gönül Tolon, Oktay Kaynak vardı. 

Deniz Gezmiş 12 Mart muhtırasından önceki günlerde saklandıkları boş bir apartman dairesine haciz memuru ve polisin gelmesi üzerine onları bağlayarak kaçmış, Deniz Yusuf'la birlikte motosikletle Ankara'yı terk etmişlerdi, amaçları Nurhak'a intikal etmekti, fakat Sivas'ta motosikleti kiraladıkları bir kamyonete yüklerken mahalle bekçisinin dikkatini çektikleri için şehri motosikletle terk etmişler ama Gemerek civarında yakalanmışlardı. Onları takip eden eden jandarma Yusuf'u dizinden vurmuştu. Yusuf Ankara'da hastanede bir süre ayaklarından karyolaya zincirlenmiş şekilde tutulduktan sonra cezaevine gönderildi. Hüseyin İnan Kayseri'de köyünde saklanırken dayısının veya amcasının (öldürülmesin diye) ihbar etmesiyle yakalandı. 
Temmuz 7'de tutuklanan İstanbul grubu üyeleri de Ankara'ya sevk edildiler. Ali Elverdi'nin başkanlığında ve Baki Tuğ'un savcılığındaki 1. numaralı sıkıyönetim mahkemesinde görülen THKO davası sonucunda Deniz, Hüseyin, Yusuf idam edildiler. Sinan, Alpaslan, Kadir 31 Mayıs 1971'de Nurhak'ta öldürüldüler. 12 Mart bittikten sonra THKO'dan iki örgüt çıktı; Teslim Töre ve arkadaşları Emeğin Birliği'ni kurdular, büyük çoğunluk ise Maocu olup Halkın Kurtuluşu (HK) adını aldı. HK sonradan Enverci oldu. 


THKP-C 
THKO'nun 1971 Ocak ayındaki İş Bankası soygunundan birkaç hafta sonra Ziraat Bankası K. Esat şubesi soyuldu, soygunu o zamana kadar adı 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duyulmamış Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi üstlendi. Polis soygunu yaptığı tahmin edilen isimler arasında Mahir Çayan'ı da saydı. 

THKO'nun kır gerillası eylemine karşılık, THKP-C şehir gerillasını savunuyordu. Önde gelen isimleri arasında Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Ziya Yılmaz, Maltepe'de Mahir Çayan'la girdikleri evde öldürülen Hüseyin Cevahir, ODTÜ'lü Ulaş Bardakçı, Ertuğrul Kürkçü, SBF'li (Kızıldere'de ölen) Sinan Kazım Özüdoğru, Münir Ramazan Aktolga, İrfan Uçar, sonradan Kurtuluş grubunun lideri olacak Mahir Sayın, Mustafa Kaçaroğlu, İstanbul'dan Necmi Demir, İlkay Alptekin (Demir), Fahri Aral, Esat Korkmaz vardı. 

Grubun sansasyonel eylemi sıkıyönetimin ilk ayında İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırıp, öldürmek oldu. Bu olayda grup mensubu olan istihbaratçı hava yüzbaşısı İlyas Aydın'ın önemli bir rolü vardır. Çünkü Bülent isimli Kıvılcımlı yanlısı maliyeci bir arkadaşımız, MİT'in Türkiye'deki bazı Yahudilerin parasını Elrom'un diplomatik çantayla İsrail'e kaçırdığını bildiğini ve bunu maliye bakanlığına da haber verdiğini bize söyledi. Eğer öyleyse, İlyas Aydın gruba bu hedefi göstererek bir taşla iki kuş vurmuştu. 

Mahir Çayan 30 Mayıs 1971'de Kartal Maltepe'de Cevahir'le birlikte girdikleri ev kuşatıldıktan birkaç gün sonra yakalandı. Onların davası İstanbul'da görüldü. Örgütte bölünme çıktı, Mahir Çayancılar ile Yusuf Küpeli taraftarları ayrıştılar. 1972 Ocak ayında Mahir Çayan hapisten kaçtı. 
Şubat'ta Ulaş Bardakçı Fındıkzade'de bir evde öldürüldü, Mahir Çayan ve arkadaşları Samsun'da beş İngilizi kaçırdılar, 31 Mart'ta Kızıldere'de birlikte gittikleri THKO”lularla birlikte öldürüldüler. Aynı mart ayında yapılan polis harekâtında Yusuf Küpeli ve her iki taraftan da çok sayıda insan tutuklandı. 

THKP-C mensuplarının çoğu 1974'te aftan yararlanarak çıktılar. 
Yusuf Küpeli-Fahri Aral taraftarlarının bir bölümü TSİP'e geldiler. (Onlarla birlikte yaptığımız 12 Mart dönemindeki çalışmalarımızdan daha önce verdiğim metinde söz etmiştim.) THKP-C Mahir Çayan kanadından iki yıl içinde Devrimci Yol ve Kurtuluş grupları çıktı. Devrimci Yol gazetesini çıkardıkları için bu adı alan grubun önde gelen isimleri Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Bülent Forta, Dursun Akçam'ın oğlu Taner Akçam ve Ali Başpınar'dı. Ankara'da gençlik içinde en güçlü gruptu, ondan sonra Halkın 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Kurtuluşu geliyordu. Kurtuluş Sosyalist Dergi etrafındaki Kurtuluş grubunun önde gelenleri Mahir Sayın, Antalyalı Mustafa Kaçaroğlu, Samsunlu İlhami Aras, İrfan Cüre ve Doğan Tarkan'dı. 

ı2 Mart'a girildikten sonra Ankara'da siyasi sol hemen hemen bitti. 
PDA cılar illegal Şafak dergisini çıkarak kısa bir süre çalıştılarsa da yakalandılar. PDA Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi adıyla kalabalık bir grup halinde yargılandı. 

İstanbul'da Türk Solu dergisinin sahibi Bursalı Bora Gözen Filistin'de bir İsrail hava saldırısında öldü. 

Bu dönemin başında İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşları PDA'dan ayrılık TKPML ve TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Ordusu)'nu kurdular. Kaypakkaya sorguda konuşmadığı için ağır işkencelerle öldürüldü. 

PDA lideri Doğu Perinçek'in polisteki ifadesini bulup okumak ilginç olacaktır. Perinçek fiske yemeden 200'den fazla isim vermiş (birçok sempatizanın da adını saymış), bildiği bilmediği, sorulan sorulmayan her şeyi anlatmıştır. Bu nedenle daha sonra suçlandığında “saç uzatarak, maksi etek giyerek, Kızılay'da volta mı atsalardı, hapse girip devrimci kalsınlar diye o kadar çok isim verdim” dediği söylenir. (O sırada çıkan erkeklerde uzun saç ve maksi etek palto-pardösü modası burjuvalık ve yozluk sayılıyordu.) 

Bu dönemden çıkıldığında birçok grubun merkezi İstanbul'a kaymıştı. 1970'li yıllarda sadece Devrimci Yol ve Kurtuluş'un merkezleri Ankara'daydı. 


TÖS ve TÖB-DER 

Ankara merkezli en güçlü meslek örgütü TÖS -Türkiye Öğretmenler Sendikasıydı. 12 Mart 1971 darbesi öncesinde TÖS ülke çapındaki en etkili demokratik meslek örgütlenmelerinden biriydi. Cunta rejimi TÖS'le birlikte Teknik Elemanlar Sendikası (Tek-Sen), Üniversite Asistanları Sendikası (Unas) gibi örgütleri kapattı ve devlet memurlarının sendika adını taşıyan örgütler kuramayacağını açıkladı. Askeri mahkemelerde Fakir Baykurt'un birinci sanık olduğu bir TÖS davası açtı. Hiçbir davaya sokamadığı tutuklu öğretmenleri ve Mümtaz Soysal, Oya Baydar gibi öğretim üyelerini bu davaya dahil etti, savcılığını da Baki Tuğ'a verdi. Baki Tuğ iddianamesin- 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de Alpaslan Türkeş'in “Dokuz Işık” broşüründen, Konya konuşmasından kelime kelime bölümler kopya edecek ve gene aynı hareketin teorisyenlerinden Kurt Karaca müstear imzasıyla yazan bir başka kişiden —bu kez kaynak göstererek— alıntı yapacak kadar şekillenmiş bir dünya görüşüne sahipti. İddianame tümüyle ideolojikti ve ülkücü anlamda ideolojikti. Atatürkçü rejimin en ünlü savcısı ülkücü metinlere dayanmaktaydı.) 

Adları sendika olmakla birlikte sendikal hakları (toplu iş sözleşmesi yapma hakkı) bulunmayan örgütler kapatılır kapatılmaz ilk kurulan dernek TÖB-DER oldu. Kurucu başkan Haydar Orhan ve arkadaşları —herkesin sindirildiği, pek çok kimsenin fırtınanın geçmesini beklediği şiddetli baskı yıllarında önemli bir özveri göstermişlerdi. O çetin mücadele günlerinde Haydar Orhan Anadolu'yu il il dolaşıp örgütlenme çalışması yapıyordu. Ankara'ya her dönüşünde gittiği illerdeki gönüllü öğretmenlerin TÖB-DER girişimine gösterdikleri heyecan ve ilgiyi coşkuyla anlatırdı. O heyecan öğretmenlerin parasal katkılarını da içerdiği için, teşkilatlanmada mali güçlük çekilmedi, hatta rejimin gadrine uğrayan öğretmenlerin ailelerine kısmi yardımlar yapacak fonlar sağlanarak örgütün ismindeki “Dayanışma” kelimesine layık olunduğu doğuş yıllarında fiilen kanıtlandı. (Haydar Orhan o dönemde bizim çalışmalarımızda Ankara komite üyesi olan, bir ara tutuklanıp işkence gören, daha sonra Çağdaş Gazetecilerin kurucularından olacak (yakın yıllarda trafik kazasında ölen) Alaattin Orhan'ın babasıydı.) 

Haydar Orhan ilk kongrede görevini seçimle gelecek başkana devredeceğini söylüyordu, nitekim derneğin 1973'teki ilk genel kurulunda başkanlığı Ali Bozkurt'a bıraktı. (Ali Bozkurt TÖB-DER'in dört genel başkanından bugün hayatta olan tek kişidir.) Ekim 1973 seçimlerinden sonra TÖB-DER büyük bir gelişme gösterdi. 

1975'teki 2. Genel Kurulda üç liste yarıştı, Fakir Baykurt'un başkan adayı olduğu liste CHP yandaşı öğretmenlerin ağırlıkta olduğu listeydi. 
Cemil Çakır'ın başkan adayı gösterildiği liste ise sosyalist eğilimlilerin ittifakıydı. Bir de Kamil Karadeniz grubu çıkmıştı, PDA'cıların da desteklediği bu listenin ağırlığını kendilerine bağımsız diyen adaylar oluşturmaktaydı. 
Bu grubu bir yana bırakırsak, esas mücadele sosyalistlerle sosyal demokratlar arasında geçti ve Cemil Çakır listesi az bir farkla yönetime seçildi. 
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Aşağıda anlatacağım nedenlerden dolayı bu kongre kanımca öğretmen hareketinin tarihindeki en önemli kongredir, çünkü öğretmen hareketinin devletten ve resmi ideolojiden bağımsızlaşmasının dönüm noktasıdır. 

Yeri gelmişken, o yılların siyasal ortamını anımsamakta yarar var. 
Bülent Ecevit, 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra CHP genel sekreterliğin- den istifa etmiş ve 1972'de üst üste yapılan iki kongreyle tarihsel şahsiyet İsmet İnonü'yü yenerek genel başkanlığa seçilmiş, 1973 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkmış, yerel yönetimlerde de büyük başarı kazanmıştır. Dağ taş “Umudumuz Ecevit,” popülist “Karaoğlan” ve “Ak Günler” sloganlarıyla inletilirken, MSP ile kurduğu koalisyon sırasında 1974 Temmuzunda Kıbrıs'a çıkartma yaparak bir de Kıbrıs Fatihi olmuştur. Bu fatihliği oya tahvil etmek istediği için 1974 Ekim'inde koalisyonu bozmuş, ama yaptığı genel seçime gitme manevrası geri tepmiş, seçimlere gidilemediği gibi, Sadi Irmak başkanlığındaki bir geçiş kabinesinden sonra, 1975 Mayısında Demirel'in başbakanlığında AP (Demirel) - MSP (Erbakan) - MHP (Türkeş) - GP (Turan Feyzioğlu) ittifakıyla Milliyetçi Cephe (MC) adında, gerici-faşist bir koalisyon kurulmuştur. Bugün herkes unuttu gitti, ama ülkenin felakete sürüklenmesinde önemli bir rolü olan ve karanlık güçlerin planları için onlara uygulama alanı oluşturan MC'yi ülkemizin başına bela eden “Umudumuz” Ecevit'tir, onun basiretsizliği ve boyunu aşan ihtiraslarıdır. Aynı Ecevit, adeta kendi eliyle kurdurduğu MC hükümetinin devamı olan 2. MC'yi düşürmek için 2,5 yıl sonra bu kez Motel Kabinesi kurarak AP'den transfer ettiği ıı milletvekiline birer bakanlık koltuğu vermekle tarihe o türlü bir siyasal etik örneği bırakacaktır. 

İşte TOB-DER in 1975'teki 2. Genel Kurulu tam bu dönemin başlangıcında yapılmıştır. 

Fakir Baykurt o zamana kadar öğretmen hareketinin tek lideriydi, TÖS'ün kazandığı başarıda payı büyüktü. (1973'te CHP'den milletvekili seçilecek olan) Hayrettin Uysal'ın başkanlığındaki Öğretmenler Federasyonu da TÖS'e katıldıktan sonra (Feyzullah Ertuğrul başkanlığındaki ilkokul öğretmenleri sendikasını saymazsak) 1965'te kurulan TÖS kapatıldığında 80 bine yaklaşan üyesiyle öğretmenlerin adeta tek meslek örgütü niteliğindeydi. 
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Baykurt 12 Mart hapishanelerinde ve mahkemelerinde dimdik durmuştu, 1974 Temmuz'unda Anayasa Mahkemesi'nin çıkardığı affı kabul etmemiş, beraat istemiş, cezaevinden çıkmamak için direnmişti. Yani o sıralarda Baykurt'un ismi öğretmen hareketinde efsaneleşmiş, kendisi Türkiye solunda karizmatik bir kişilik haline gelmişti. 

Gelmişti ama, anılan genel kurulda CHP yandaşlarının başkan adayı oldu. Elbette Halkçı Eğitimciler de o örgütün kopmaz bir parçasıydılar, kimse onların örgütteki varlığını yadsıma hakkına sahip değildir, fakat o kongredeki esas yarışmanın sosyalistler ile sosyal demokratlar arasında geçtiği de bir gerçekti. Baykurt orada hata yaptı, sosyal demokratların o örgütlenmede öne çıkamayacaklarını göremedi, tabanı tanıyamadı ve yanlış bir tercihe yöneldi. 

Fakir Baykurt'un TÖS yönetiminde, CHP'lileri, MDD'cileri, TİP'lileri, Doğan Avcıoğlu'nun Devrim gazetesine yakın olanları yan yana tutan ve Dursun Akçam, Hürrem Arman, Veli Kasımoğlu gibi emektarların çekirdeğini oluşturduğu Köy Enstitüsü ağırlıklı bir kadrosu vardı (o kadro- dan bugün sadece Kasımoğlu hayatta ve İçel'de yaşıyor.) 12 Mart rejiminin depolitizasyon gayretlerine inat, öğretmen hareketi hızla politize olmuştu ve o kadro artık misyonunu tamamlamıştı. 

1975 Kongresi artık daha ileri, daha siyasallaşmış bir öğretmen 
kitlesinin hızla gelişmekte olduğunu gösterdi. 2. Genel Kurulun delegeleri (Kamil Karadeniz grubuna oy verenler dahil) Fakir Baykurt'un karizmasına ve adeta kahramanlaşmış ismine rağmen onu seçmemişlerdir. Baykurt'un tüm ününe ve kişisel ağırlığına karşılık, ismi dar çevrelerde bilinen Cemil Çakır başkan seçilmiştir, onun listesi salt sosyalist bir kimlikle çıktığı için kongreyi kazanmıştır. Yani örgüt kişiye değil, görüşe oy vermiştir. Daha da önemlisi, o kongrede solu saran Ecevit histerisine ve yere göğe sığmayan Umudumuz Ecevit illüzyonuna öğretmen hareketinde set çekilmiştir. CHP bir daha asla öğretmen hareketinde yönetim olamamıştır. 

Bu kopma çok önemliydi, o kongreyi tarihsel yapan da buydu. 
Öğretmen hareketi ilk kez devlet partisi CHP'den ya da devletin içindeki fraksiyonlardan ve o kapsamdaki denge hesaplarından bağımsızlaşmıştır. Bir yıl sonraki olağanüstü genel kurul ise bu olgunun perçinleşmesi, 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kesinleşmesi demektir. Bugün daha yaygın biçimde ifade edilen ve özellikle Kürtler için istenen anadil eğitimi ve anadilde eğitim gibi temel insan hakları ülke tarihinde ilk kez (AB'den 30 yıl önce ve kapsamlı olarak) eğitim emekçilerinin demokratik örgütlenmesinin kültürel ve eğitsel talepleri arasına 1976 olağanüstü kongresinde seçilen yönetimle girmiştir. 

TÖB-DER genel kurullarındaki Halkçı Eğitimcilerin kongre ittifaklarıyla ve taktikleriyle 1975 ve 1976 Kongrelerinde bizzat Genel Sekreter Mustafa Üstündağ ilgilenmişti. 1978'deki olaylı kongrede ise aynı grup partiden, bizzat Orhan Birgit'ten talimat alıyordu. (Birgit 1945 Tan baskınında da vardır, 1955 6-7 Eylül olaylarında başı çeken Kıbrıs Türktür Cemiyetinin genel sekreteridir. Yani devletin adamıdır. Yirmibeşoğlu adlı bir emekli general 6-7 Eylül'ün “muhteşem bir Özel Harp operasyonu” olduğunu 1983'te gazeteci Fatih Güllapoğlu'na açıklamıştı.) 

1975'te seçilen yönetim kendi içindeki uyumsuzluklara rağmen, bir yıl içinde örgütü önemli ölçüde geliştirmiştir. Örneğin 1975 genel kurulunda 400 civarında delege varken, bir yıl sonraki delege sayısının 600'ü geçmesi,bir yıl içinde örgütün yarım misli büyüdüğüne delalet eder. 

1976 olağanüstü kongresindeki delege çokluğu bakımından üç 
ana grup vardı: Özgürlük Yolu yandaşlarıyla ittifak yapan (TSİP'e yakın) grup ile, CHP'li Halkçı Eğitimciler ve ittifak kurmadan seçimlere katılan Devrimci Yol eğilimli öğretmenler. Seçimlerde oy kullanmayan Doğu Bağımsızlar Grubu. Ayrıca TİP, TKP, Kurtuluş ve Halkın Kurtuluşu çizgilerine yakın olanlar da kongre zeminindeki gruplardandı. TÖB-DER en parlak devrine 1976 kongresinden sonra girdi, içerideki gelişmesinin yanı sıra uluslararası alanda kendini duyurdu, 12 Eylül darbesi sonrasında Hür Sendikalar Federasyonu bile onun saygınlığını tanıdı. 

TÖB-DER'in büyümesi bütün saldırılar ve baskılar altında devam etti, 630 şube ve 200.000 üyeye kadar ulaştı. Daha sonra sıkıyönetim tarafından faaliyetten men edildi, merkez yöneticileri müteaddit defalar tutuklandılar. 

O yılların ortamının ne denli siyasallaştığını anımsamak, öğretmenlerin TÖB-DER'de örgütlenmiş ileri kesimlerinin ülkenin o gerilimli siyasal ortamında en aktif biçimde saf tuttuklarını ve faşist saldırılara 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ya da sürgün, disiplin cezası gibi mesleki baskılara maruz kaldıklarını, MC'nin Milli Eğitim Bakanının lakabının “Komando Naili” olduğunu, o bakanın, mesela “Doğunun Başbuğu” diye şöhret yapmış Yılma Durak'ı bakanlık bünyesinde öğretmenlerle ilgili en yetkili makama getirdiğini vb. hatırlamakta yarar vardır. TÖB-DER'in bir başka özelliği Anadolu il ve ilçelerinde şube lokallerinin, öğretmen olsun-olmasın bütün solcuların buluşma ve toplanma yerleri olmasıydı. Pek çok il ve ilçede hiçbir sol parti ya da dernek lokali bulunmadığından TÖB-DER lokalleri hepsinin ortak mekânıydı. 

Meslek örgütlenmelerindeki o grupların yakın oldukları veya bizzat içinde yer aldıkları sosyalist siyasi hareketler faşizmin saldırılarına en fazla maruz kalan kesimlerdi, çünkü faşizme karşı onlar mücadele ediyorlardı. 

Hatta, 1978-79 yıllarındaki CHP hükümeti döneminde öğretmenlere ve solcu öğrencilere faşist saldırıların doruğa çıktığı yıllarda sol eğilimli öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliğinin bulunmadığı okullarda ve Eğitim Enstitülerinde, hemen hiçbir CHP'li öğretmen oralarda yöneticilik hatta öğretmenlik görevi almak istemezken, o eğitim kurumlarında görev kabul eden ve göz göre göre tehlikeye atılan yürekli öğretmenlerin önemli bir çoğunluğu sosyalist gruplara mensuptular. Solcu öğrencilerin ancak toplu olarak okula gittikleri veya hiç gidemedikleri faşist işgal altındaki okullarda öğrencilik ya da öğretmenlik, müdürlük, muavinlik yapmış sosyalist eğilimli öğretmenler o güçlükleri çok iyi bilirler. 

Bütün TÖB-DER yönetimleri Fakir Baykurt'a daima gerekli saygıyı göstermiş, önemli etkinliklerinde, önceki TÖB-DER genel başkanlarının yanı sıra, en başta Baykurt'u onore etmiş, TÖS genel başkanına daima onur başkanı gibi davranmıştır. 

Haksızlık etmemek için eklemek istiyorum: Fakir Baykurt andığım genel kurulda sosyal demokratların başkan adayı olmasını daha ileriki yıllarda yaşamıyla fiilen yadsıdı: 1999 genel seçimlerinde sosyalist bir partinin önerisini kabul ederek ÖDP listesinden aday oldu. Birinci TİP'ten başlayarak hiçbir sosyalist partinin veya herhangi bir sosyalist siyasal örgütlenmenin mensubu olmamıştı, ama 1999'da ÖDP'li olarak yaşama gözlerini yumdu. 
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TEKNİK ELEMANLAR 


ı2 Mart'tan önce, mühendis odaları arasında merkezi tümüyle solda olanlar İnşaat Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri odalarıydı. İnşaat Mühendisleri Odasının başkanı birlikte çalıştığımız (aynı zamanda ODTÜ İnşaat Fakültesinde hoca) Sedat Özkol'du, başkanlığa sonradan (her zaman çok yakın arkadaşım olan) İlkay İzer geldi, ikisi de 12 Mart'ta tutuklandılar. 
Elektrik Mühendisleri Odasının başkanı ise gene 12 Mart çalışmalarında birlikte olduğumuz Latif Karadağ'dı. Karadağ aynı zamanda Teknik Elemanlar Sendikasının (TEKSEN) başkanıydı. Kamu personeli durumundaki mühendislerin sendikası olarak kurulmuş aktif ve yığınsal bir örgüttü. 
12 Mart'ta o da kapatıldı. Yerine TÜTED kuruldu (Başkanı TİP'li Aykut 
Göker'di) ama bu örgüt TEKSEN'in yığınsallığından, eylemliliğinden uzaktı. Bunun nedenlerinden biri 1970'li yıllarda TMMOB'nin politize olması ve etkinliklerin ona kaymasıydı. 1970'lerde TMMOB Başkanı Teoman Öztürk Devrimci Yol'dandı. 1980 yılında Abdullah Baştürk'ün bir legal parti kurma çalışmalarına katıldığı için Dev-Yol'dan ayrıldı. Öztürk, sonraki yıllarda kanserden öldü. 

Ben 12 Mart muhtırasından önce asistanlıktan istifa edip, İstanbul'a yerleştiğimden 1970'li yılların Ankara solunu yakından bilmem. Dediğim gibi zaten merkezlerin çoğu İstanbul'a geçmişti, Ankara solu büyük ölçüde öğrenci tabanlıydı, öyle kaldı. Ama siyasi örgütler olmayan TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED, KÖY-KOOP ve Halkevleri'nin aktif faaliyeti Ankara'daydı. 
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